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Sirius Yıldızı, bilindiği kadarıyle, Dünya Planeti'nin Genel Kozmik 
Yönetimi'ni Sağlamaktadır, 

Sirius Yıldızı, bu son Dünya Evrim Devresi'nin Sahibi ve Organizatör Râbbi'dir. 

Sirius Yıldızı, Dünya Planetini, kendi yüksek Kozmo - Manyetik, 
Kozmo - Spiritik, Kozmo - Hiyerarşik vb. etki ve tasarrufu içerisinde 
tutmaktadır. 


Sirius Misyonu, bu Râb Yıldızı'na hizmet ve işlev görmekte; yardım ve himayesini O'ndan almaktadır. 

Sirius Misyonu, bu son Evrim Devresi'nin son aşaması olan Altin 
Çağ'a giriş rehberliği yapmaktadır. 

Sirius Misyonu, Dünya beşer varlıklarının, vadolunmuş Kıyam 
Ediş'lerini sağlayıcı bir Göksel Teorik ve Pratik Öğreti'nin zeminini 
hazırlamaktadır. 


Evrensel Vazife ve Rehberlik Sistemi, bu Misyon'un Sahibi ve 
Yetkilisi kılınmıştır. 

Evrensel Vazife ve Rehberlik Sistemi, Kozmos içerisinde bu va 
başka türlü çeşitli işlevler gören bir Kozmik Hiyerarşi'dir. 

Evrensel Vazife ve Rehberlik Sistemi, Dünya tüm beşer varlıklarını, bu gerçek kurtuluş yolunda, Dünya bu evrim devresini bitiriş belgelerini, bilgi ve bilgelik üzre almaya davet eder. 
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— SIRIUS MISYONU — 


Tüm dünya insanlığının uyandırılışı başlatılmıştır. 


İnsanlığı kıyam ettirecek olan Kudretli Göksel Hakikatler'in açığa çıkarılmasına çok az kala, dünya beşeriyetinin 
buna hazırlanmasını ihtar ederim. Tek tek tüm fertlerin 
kendilerini maddi ve manevi herşevleriyle veniden ve tüm 
açıklık ve kesinlikle gözden geçirerek, yakında açığa çıkarılacak İlâhi Olaylar ve Bilgiler karşısında yıkılmadan kalacak ve fakat kendilerini İlâhi Bilgi ve Bilgeliğe uyum sağlayabilecek bir duruma hızla getirmelerini ihtar ederim. 


Dünya halklarını sarıp sarmalamış olan satanizmi tireten, oluşturan ve halkların gelişimini engelleyen karanlık 
çetelere yok edilecekleri günlerin geldiğini ihtar ederim. 
Dinler ve inançlar adına satanizme hizmet eden din ve inanç 
adamlarına, saltanatlarının sonuna geldiklerini ihtar ederim. 


Tanrısal El Almış Birleştirici Rehber'in, tüm yeryiizünün mevcut beşeri realitelerini yıkarak, tüm yeryüzünü kavrayacak olan Göksel Egemenlik Çağı'nı kurmak faaliyetine 
başladığını belirtirim. Tüm insanlığı tek bir İnanç Sistemi 
çevresinde birleştirecek olan ve Âlemlerin Rabbi Allah Kat?ndan yeryüzüne indirilmiş Bilgi Kitabı'nın mevcudiyetini 
tüm insanlığa bildiririm. Bilgi Kitabı'nın tüm insanlığı tek 
bir İlâhi Bilgi ve Bilgelik'te birleştireceğini bildiririm. 

Yakında bitecek olan yeryüzü evrim okulunu, tüm dünva beşer kardeşlerimin başarıyla bitirerek, kendilerini bekleyen yeni evrim okullarının tsil ışıl planetlerine ışık kişiler 
olarak gümelerini dilerim. 


Yazılar yerine gelecektir. 


Tanrı'nın dediği olacaktır. 


—— 
Halük Egemen canicaya. 


ONSOZ 


Vazife başlamıştır. 
Rehber Yeryüzündedir. 
Ülkemiz Vazife'nin Merkezi'dir. 


Ülkemiz, tün dünya halklarına, bir Göksel Rehberlik yapmak üzre çok uzun yüzyıllardır yetiştirilmektedir. 
Bu konunun ise uygulaması çok geçmeden yürürlüğe konulacaktır. 

Ülkemiz, örnek Altın Çağ Ülkesi olacaktır. 

Ulusumuz, örnek Altın Çağ Ulusu olacaktır. 


Bu kutlu olguyu, hiçbir beşeri güç veya gidiş, artık engelleyemez. Çünki herşey ve herşey, bu olguyu gerçekleştirmek üzre tanzim ve tertip edilmiş ve bu amaç yolunda oldukça ileri, teorik ve pratik mesafeler katedilmiştir. Şimdilerde ise, en kutlu ve görkemli sonucun ortaya çıkarılması 
aşamasıdır ve bu aşamanın içeriğine ters düşen tüm kişisel 
ve toplumsal tasarruf ve tasallutlar kesinlikle ve kesinlikle 
izole edilmekte, edilecektir ve boşa çıkarılacaktır. 

Tanrı Ülkesi olacaktır ülkemiz. Ve Ülkemiz Ulusu, TanrUnin Seçilmişi olarak, tüm Dünya Ulus ve Halklarına Göksel Bilgi ve Bilgelik Öğretmenliği edecektir. 
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Halük Egemen Sarıkaya 


İÇİNDEKİLER 


BÖLÜM 

GÖKSEL REHBERLİK VE BEŞERİ EVRİM 
BÖLÜM 

GÖKSEL VE YERSEL VAZİFE MEKANİZMALARI 
BÖLÜM 

TÜRKİYE VE FONKSİYONU 

BÖLÜM 

İNSANLIĞIN KIYAMI VE ALTIN ÇAĞ 

BÖLÜM 

BİLGİ KİTABI VE GENEL TANITIMI 


1, BOLUM 


Göksel Rehherlik ve Beşeri Evrim 


Her inanç sistemi, kendi yapısına ve öğretisine uygun 
bir Son Gün Rehberi beklemektedir. Ve o inanç sistemlerinin tümü, kendi Mesih'lerini özel ayrıntılarıyla nitelemiş, 
biçimlendirmiş ve tanımlamıştır. Fakat tümünde ortak bir 
yan; bir Kurtarıcı Öğretmen bekleyişleri. Öte yandan, bu 
inanç sistemlerinin bazıları beklenen Kurtarıcı'yı, yalnızca 
kendilerine malederken, yani milli bir varlık halinde görür 
ve göstermeye çalışırken, diğer bazıları da o'na, uluslararası bir özellik vermekte, ve o'nun tüm insanlığın Kurtarıcısı olacağımı belirtmekteler. Kuşkusuz bu sırada her inanç 
sistemi gene kendi mahiyet ve geleneklerine uygun bir takım söylence ve öykülerle ve hatta kehanetlerle, o Kurtarıcı'nın çevresinde çeşitli spekülatif ve kültik alanlar meydana getirmişlerdir. İlginç bir husustur ki, çoğunlukla görünürde birbirlerinden esinlenmeyen.ve kaynaklanmayan bu 
inanç sistemlerinde, daima bir Son Gün Yargılanımı ve Son 
Gün Kurtarıcısı gibi ortak kavram ve kabüller mevcuttur. 
Apaçıktır ki, bu inanç sistemlerini oluşturan Ruhsal Plânlar; kendilerinin bağlı oldukları bir esas Göksel Tedris Sistemi'ne bağlı olarak, fizik dünya üzerinde tesis ettikleri bu 
inanç sistemlerine hep aynı tema, kavram ve esasları her 
seferinde şu veya bu ayrıntı ve mizansenlerle işlemişlerdir. 
Beşeriyetin böylesine mistik kültivasyonlarla soyut yanları 
açık tutularak geleceğe ve gelecekteki bazı önemli sonuçları 


içerik olaylara ait güçlü ve derin atavik imajlarla ve arsetiplerle beslenmesinden, besbelli ki bir belirli amaç güdülmüştür Göksel Yöneticiler”ce. 


Son Gün Yargılanımı kavramı. 
Son Gün Uyandirilisi kavramı. 
Son Gün Kurtarıcısı kavramı. 


a — Niçin beklemek... 


. Beşeriyet bir Kurtarıcı'yı niçin bekler? Ve o kutlu Varlik’tan ne öğrenmek, neler duymak ve neler görmek istemektedir? Oysa kendi inanç sistemlerini ve ona bağlı kendilerini öylesine bağnazlaştırmış ve yozlaştırmışlardır ki! Yeni bir inanç ve onun bilgeliğine tahammülleri yoktur bu yalancı bekleyicilerin. Bundan ötürü de, yeni ve kutlu açık 
bilgi inanç sisteminin yani Altın Çağ Göksel Öğretisi ve 
o'nun Öğretmeni'nin gelişi öyle pek beklendiği gibi hoş karşılanacak bir olay olmayacaktır bağnazlık ve yobazlık tarafından. Ve o kutlu kişi de her zaman olduğu gibi, inanç da: 
Éarciklari temiz ve koşullanmamış beşer kitlelerine yapacaktır çağrılarını ve vâzlarını. Ve o vâz ve çağrılar ve öğretiler ki, tüm yobazlık, gerilik, cehalet ve koşullanmışlık çemberlerini ve kısır döngülerini, imaj, amaç ve gidişini parçalayacak, çözecek ve yok edecektir. . 

Dünya beşeriyetinin evrim düzeyi geridir ve bu yüzden 
beşeriyet kendilerine verilen tüm bilgi ve bilgeliği bu gerilik 
ve cehaletiyle daima bozmuştur. Dinler, görkemli bir bilgelik, kardeşlik, dostluk ve erdem vâzetmiş ve onların Yüksek 
Rehberleri nice kutlu örnekler olarak beşer kardeşlerine 
ancak ' beşerlerin olabilecekleri kadar örnek teşkil eden. ve 
bu dinsel öğretilerin bilgelik ve -bilgeligine uygun yaşantı 
ve yaşamlarla esası göstermişlerken, beşeriyet bunlarla defil kendi geriliklerinin oluşturduğu ilgisiz ve asılsız merasim, tören ve ilga konuyu teori ve pratikte dej npe 
etmislerdir. 

Yol bir iken bin edilmiştir. 

Esas belirli iken belirsizlestirilmistir. 

“ Amaç rejenerasyon iken dejenerasyona gidilmiştir. 


b — Dünya Öğretmeni ve Gelişi 


Göksel Yazılar'ın yerine gelmesi için fakat sanıldığınca 
şaşaa ve gösterişler olmaksızın ve olanca bu Altın Çağ bilgi ve bilgeliğine yaraşır biçimde Dünya Öğretmeni'nin; barış ve kardeşlikten, toplumculuk ve özgürlükten, gelişim ve 
ilerlemeden, bir yürekten gülmekten ve gökoğulları olmaktan yana olarak ve ışımaya elverişli beşeriyet içinden kalenderce çıkması sözkonusudur. Ve o'nun insanlığa, bilgelik 
açısından, Hz. İsa ve Hz. Muhammed gibi Yüksek Varlıklar'ın yolundan öte birşey söyleyip, göstereceği bir ilâhi kimlik ve öğretisi yoktur. Çünki dünya beşeriyetinin, Sadıklar 
Plânı'nın söylediği gibi, «Hz. İsa'nın söylediklerinden ve Hz. 
Muhammed'in yaptıklarından daha fazlası olması beklenmiyor.» Dolayısıyle beklenen Dünya Öğretmeni'nin daha fazla 
veya daha eksik bir bilgelik vâzetmesi ve göstermesi beklenemez. 

Altın Çağ'da, tüm elverişli beşer ve beşer kitlelerinin, 
kendilerine Göksel Öğretmenlik için beklenen Dünya Öğretmeni'nin prototip bilgisini vereceği kadar bir bilgeliğe ulaşmaları sözkonusudur. Bu bilgelik ve olgunluğa, ne varki, 
beşeriyetin kendilerine verilecek Altın Çağ Bilgi ve Bilgelik Öğretisi ile bizzat kendilerini kendilerinin ulaştırmaları 
gerekmektedir. Yani kendileri bizzat kendilerinin öğretmenleri ve rehberleri ve yetiştiricileri olması gerekiyor. Bu 
yüzden, niçin kendilerinden değil de dünya-dışı Yüksek Rehberler'den halen yardım beklemek! Yüksek Rehberler gene 
de büyük sayılarda olmak üzere insanlığın içinde ve dışında 
yani bedenli ve bedensiz olarak, tasavvur edilemez yardım 
ve himayelerle insanlığın sürekli yardımcısıdırlar. Fakat 
insanlara ve insanlığa gerekli esas yardım, bizzat, ışıtacakları kendi kişilik ve Yüksek Benlikleri'nden gelecek yardimlardır. 


c — İnsanlık ve Bilgeliği Kendilerinde Bulmalari 


İnsanlık, kendinin ulaşmak zorunda olduğu bilgeliğe, 
o'na sahip varlıkların ışığı içine girip, gene de olduğunca 
kalma hastalığından kurtulmak zorundadır. Bir yerden sonra, yürümeyi öğrenebilenlere artık yürümek öğretilmez sürekli olarak. Kendini başkalarında bulmak nice hastalıklı 
bir davranış ise, yeryüzüne gelebilecek en yüksek varlıkların 
gelmiş buncasının, tüm ayrıntı ve esaslarıyla göksel bilgeliği 
çeşitli ortak teori ve pratikleriyle vazedip göstermelerini 
görmezlikten gelerek, halen göklere, bize bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp ağlaşmak da öylesine anlamsız ve tuhaftir. 

Herşeyin insandan çıkıp insana döndüğü bir evrensel 
yasa ile işleyen toplumsal yapıların ve toplumsal! ilişkilerin 
iyileştirilmesi ve adil olarak düzenlenmesi, gene o toplumun insanlarının kişiliklerinin olgunluklarıyle oranlıdır. İnsanlar, kendilerini kendilerinin kurtarması ve kişiliklerini 
temizleyip, olgunlaştırmak zorunda olduklarını kab: etmelidirler. Başka türlü nasıl olabilir ki... Nice Göksu rliklar gelse de, onların ışık tohum saçacakları kişilikler, kayalardan oluşmuş tarlalara benziyorlarsa, o Bilge Rehberler 
niçin gelsinler ve ne yapabilirler bu durumda. 

İnsanlık bilse ki, zaten, tüm yeryüzü, en içten en dışa 
değin son derece Yüksek Varlık Sistemleri'nin şuur ve kişilik ve faaliyetleriyle kuşatılmıştır. Gören gözler onları görmektedir. Ve hatta, bedenli bir Kurtarıcı veya Dünya Öğretmeni ile, kişiliklerdeki ve toplumlardaki hastalıklı unsurlardan, ilişkilerden ötürü, karşılaşmaktan utanarak, böyle 
bir şeyin zamansız olmaması için Göklere dua etmeli ve 
eğer görülecekse Dünya Öğretmeni'nin karşısına tertemiz 
ışık varlıklar olarak çıkılmalıdır. O zaman insanlar görecektir ki, aradıkları herşey ve her ne ise hep kendilerinde- 
dir... 


d — Kimse Kimseye Şefaat Edemez 


Beşeriyet bu Altın Çağ'da iyice görüp, benimseyecektir 
ki, Evren'de, hiçbir şekilde kayırmak, korumak, ayrıcalık 
ve, uyumsuz benzeri ilişkiler ve işleyiş yoktur. Buna bağlı 
olarak, kimse de kimsenin yerine evrimleşmediği ve herkesin evriminin kendine özgü olmasından ötürü, kimsenin kimse için bir şefaati ve yapay ilgisi geçerli değildir. Herkes yere kendi bacaklarıyle basıp, göklere kendi elleriyle tutunacaktır. Bunun bir başka türlüsünü düşünmek ve sanmak 
ancak gaflettir. 

Özellikle, bir evrim siklusunun son aşaması, varlıkların 
kendilerini herşeyleriyle ortaya serdikleri bir kişilik ispat ve 
o devreyi bitiriş son sınavlarının yapıldığı bir ayıklanma 
(seleksiyon) dönemidir. Herkes, kendi kişiliğine edinmek 
durumunda olduğu hayırlı ve hayırsız yüklerle bu devreyi 
bitirecek veya bitiremeyecektir. Bu sırada her varlık, hakettiği ve istediği oranda, kuşkusuz emek ve çabanın oluşturacağı hak ve liyakât faktörlerine bağlı olarak ölçüsüz derecede maddi ve manevi yardımı kendine cezbedebilerek böylece bu son günlerin, son enkarnasyonlarin ve son fırsatların büyük rahmetlerini bilgi ve bilgelik üzre edinip ve kendini yeterince ışıtıp, ışık varlıkların planetlerinc ve toplum 
larına katılmayı kendilerine mukadder kılabilir. Görülüyor 
ki, bu olguda bir varlığın olgunlaşmadan, hiçbir şekilde ve 
varolmayan imtiyaz ve kayırma ile bu devreyi başarıyla bitiremeyeceği ortadadır. Dolayısıyle, bu durumda, o varlığın 
hangi özellikleri kendine bir imtiyaz kazandırabilir? Yegâne 
şefâat, kişinin edinmiş olduğu bilgi ve bilgeliklerin sınavlarından başarıyle geçiş olan, kişinin kendine karşı oluşturdu- 
Bu doğal şefaattir bu dünya okulunu bitirmek için... 


e — Varlıklar ve Yaradilissal Esitlikleri 


Kimse kendine, şu veya bu türlü bir üstünlük veya aşağılık statüsü vermemelidir. Yaradılış bakımından tüm varlıklar eşittir ve varlıkların evrimsel düzeyleri, daha geniş evrensel siklus ve yollarda rölatifleşir. Kimin altta ve kimin 
üstte olduğu bilinmez ve hiçbir varlık bir diğerinden veya 
diğerlerinden, sonsuza değin üstün evrim düzeyli kalamaz. 
Tüm varlıklar birbirlerini, çeşitli evrim süreçlerinde ve mekânlarında geçerler. Böylece evrimsel ileridelik de rölatifleşir varlıklar için. Öte yandan, sonsuz evrimin Sonsuz süreçlerinde oluşan bu rölatif evrimsel düzeyler olgusunun, yanhs bir düşünü ve tavirlanis ile, o anda içinde bulunulan hiyerarşi ve evrimsel düzeyin varlığı olmaktan kaçınmayı ve 
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Spiritüel Hiyerarşik Otorite'ye bir başkaldırı gerekçesi olarak benimsenmesi, hem pratik ve hem de teorik olarak yani soyut ve somut yaşantı ve yaşamlarda yıkım ve bozgun 
getirir. Bizim söylemek istediğimiz şu ki, her varlığın önünde, sonsuz evrim ve onun her varlığa eşit olarak tanıdığı 
tüm olanaklar, tüm evrim düzeyleri, statüleri, gelişim ve yücelik vardır. Dolayısıyle, tüm varlıklar, karşılarında özlem 
ve hayranlıklar duydukları yüksek bilge rehber ve öğretmenler olmaya adaydırlar. Yeter ki, bunun doğal yolunda 
ilerlenilsin ve herkes için açık olan bu sonsuz gelişim yolunda, olanca bir diğer varlıklara dönük olunsun. 

Evrenlerin, daha doğrusu Yaradılışın en kutsal faaliyetlerinden ve en önemlilerinden biri, hemcinslerine yardım 
etmektir. Evrenlerde, iki tür olan varlık sistemlerinin, alanlar kısmından verenler kısmına geçmek kadar kutlanası çok 
az beşeri husus vardır. Esas hakikâtlerin vermek üzre belirlendiği evrenlerde, varlıklara yapılan ve yapılacak tüm yardım, destek, yoldaşlık ve himayeler ile ancak ilâhi hak ve 
liyakâtlere sahip olunur ve ancak ilâhi mekânların yükselen 
hiyerarşileri içinde varlıkları bu özellikler yükseltir ve terfi 
ettirir. 
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2. BOLUM 


Göksel ve Yersel Vazife Mekanizmaları 


a — ilk İnisiyasyon Aşaması 

Beşeriyeti yeryüzünün, kendi seviyelerinden kendilerine hitap eden bazı İlahi İrade Yasaları'nın genel ilke, kural, 
bilgi ve pratiklerine uygunlaşıncaya kadar ve onlar ile bihakkın uyum sağlamak için, uzun ve Zorlu bir evrim siklusu içerisinde tutulmaktadır yeryüzünde. Bu Yüksek Yasalar'ın ideal varlıkları oluncaya değin ise, şunca bilinen ve 
bilinmeyen beşeri tarih boyunca görülen ve bilinen çeşitli 
içerikli, yönlü, vasıtalı vb. manipülasyonlar yaptırılmakta- 
dır kendilerine, yani dünya beseriyetine. 


b — Demir Çağı 

İlâhi İrade Yasaları'na uyum sağlamayı teorik ve pratik olarak öğreninceye değin geçen zorlu ve amansız uyumsuzluk dönemi, çağımızda son anları yaşanan Demir Çağı'nı 
oluşturmuştur. Bu Çağ, aynı zamanda, beşer varlıkları için, 
daha yüksek bir karmik aşamaya girişin de liyakat ve hak 
koşullarının oluşturulduğu bir hazırlık dönemi olmaktadır. 
Bu Evrim Okulu'nun son dönemi olan önümüzdeki yüksek 
uyanış peryodu, diğer adıyla Altın Çağ'da, olanca temiz ve 
pak olunması için, tüm geriliği oluşturan ağırlıkların da bu 
Demir Çağ döneminde atılması gerekmektedir. İşte bu vetire, mevcut dönemi, gördüğümüz gibi bir kaos'a sokmuştur. 
Bu ağır kaos'un ardından kuşkusuz görkemli bir uyanış ve 
bilgelik gelecektir. 
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c — Spiritoloji'nin Ortaya Çıkışı 


Spiritizm çığırının 1800'lerde açılarak bu göksel kanal 
ile, dünya beşeriyetine ulaştırılmakta olan bilgi, gözlem, kavram ve hakikâtler ile beşeriyetin bedenli kişiliğinde bir yüksek spiritüel yapı ve nitelik oluşturulmak istenmektedir. Bu 
olgu, dünya beşeriyetinin, Yüksek Evren Realiteleri'ne doğru çekilmesi için bir başlangıç girişimi ve uygulamasıdır. Bu 
uygulamanın, dünya evrim okulunun bitimine doğru olan Kıyamet Aşaması'nı oluşturması, onun nice yüksek ve önemli olduğunu belirtir. Spiritizmin ortaya çıkarılışı, hiç kuşkusuz o’nun genel plan ve programıyla ilgili bir dünya üstü organizasyonun varlığına bağlı olmuş ve olmaktadır. Bu organizasyon, Dünya Rab Mekanizmasi’na bağlı Yönetici Hiyerarşi”nin ilgili Bürosu tarafından kurulmuş ve işletilmekte- 
dir. Ve bu Ruhsal Büro, bünyesinde bulunan çok yüksek 
evrim düzeyli beşer vc beşer üstü varlıklarıyla ve son derece yüksek bir spatyom vibrasyonel seviyesinden tüm yeryüzünü tamamen kuşatarak, bu işlevi, yani Spiritizm Ekolü'nü oluşturmuş ve onun yüksek rahmetini, beşeriyetin ev 
rim yolunda, beşeriyetin evrimine maletmektedir. 


d — Parapsikoloji'nin Ortaya Çıkışı 


Parapsikoloji; beşeri bedensel yetenek, yapı, olanak, evrim, oluşum ve davranışların engin evrenlerine doğru yönelerek, varlık ve özvarlık hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak için dünya insanlarının Altın Cag’daki bu uyanış ve bilgi döneminde, bilinç, algı ve gözlemleri önüne konulan, İkinci Evrensel Gelişim Yolu'dur. Bu çalışmaların da yeryiiziin- 
de, belirli bir Göksel Program dahilinde ve Dünya Yönetici 
Rab Mekanizması emriyle, O'na bağlı Yönetici Hiyerarsi’nin 
bir Bürosu tarafından oluşturularak, varlıkların evrim yollarında bir Kıyam Ettirici çığır olarak ortaya konulması 
sağlanmaktadır. 

Yeryüzünde, Parapsikoloji bilimi ile beşer varlıklarına, 
beşeri varoluşun ve çeşitli oluşumlarının derin köken ve 
gizlerinden nasıl kaynaklandığına ilişkin bilgi, anlayış ve deneyim olanakları verilmektedir. Bu bilimin tüm dünden bugüne geçirdiği süreç boyunca bünyesinde saklı bulunan Göksel Mesaj'ın çekilip çıkartılması gerekmektedir. 


Beşer varlığının, soyut ve somut engin bünyesi içinde, 
nice evrensel bir sonsuz yapı ve mükemmellik taşıdığını ve 
bu görkemli bilgeliğin nice yüksek anlayış, bilgi ve bilgelikle değerlendirilmesi ve ondan evrim için yararlanılması gerektiğini insanlığa, şu küçücük gelişimi içinde bile olanca 
açıklıkla gösterebilmektedir Parapsikoloji. 


e — UFOlojinin Ortaya Çıkışı 


Uzaylılar dediğimiz, diğer planet ve yaşam mekânları- 
nın yüksek beşer varlıkları, uzun bir zamandır yeryüzü tizerinde çeşitli vazifeler görmektedirler. Bu vazifelerinde onlar, hiçbir zaman kendi başlarına hareket etmemektedirler. 
Çeşitli şekillerde, Dünyaları'nın Yüksek Yönetici Rehberleri 
tarafından kendilerine verilen tüm ayrıntıları belli vazifeleri, yeryüzünde, bildiğimiz ve bilmediğimiz olay ve yerlerde 
gerçekleştirmektedirler. Bir de, kendileri bir vazife almadıkları halde, yeryüzünü etüd eden çeşitli planet ve sistemli 
Uzaylı varlıklar vardır ki, onların da tüm faaliyetleri tamamen Dünya Yöneticileri tarafından kontrol altında tutulmaktadir. Yani, hiçbir UFOlojik fenomen kendi başına ve Yüksek Yönetici İrade'nin denetimi ve gözetimi dışında vuku 
bulamamaktadır. Tüm bunlar, dünya beşeriyetine, UFOloji vasıtasıyle bir mesajın, bir bilginin, bir uyandırıcı etki- 
nin, tedricen aktarılması ve verilmesi için Dünya Yönetici 
Rab Mekanizması emriyle, O'na bağlı Yönetici Hiyerarşi'nin 
bir Bürosu tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla bu 
Ruhsal Büro, yeryüzü üzerinde, uzaylılar olayını öylesine bir 
şekilde tezahür ettirmektedir ki, bunun sonucu olarak da, 
UFOloji bilimi tam bu Ruhsal Biiro’nun istediği şekilde bilgi, bulgu, gözlem, deneyimler ve mesajlardan olusmakta ve 
böylece bir nicelik ve nitelikle tüm dünya beşeriyetine bu 
kıyam ettirici empülsler ve rahmet enerjiler ulaştırılmakta, 
aktarılmaktadır. 
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f — Spiritoloji, Parapsikoloji ve UFOloji'nin 
Esas Vazifeleri 

Çağımız, ne mucizeler beklenecek ve ne de varsa onların ayrıntıları ile uğraşılacak zaman değildir. UFOloji'nin bizzat kendisi, Spiritoloji ve Parapsikoloji'nin bizzat kendileri 
birer en büyük mucizedirler. Fakat içeriklerinde, tüm insanlığa bilinçleniş, idrâkleniş, bulunçlulanış bilgilerini veren; yüksek evrim ve sonsuz gelişimi gösteren; barış, kardeşlik, dostluk, özgürlük ve toplumculuğu öğreten mesajlarla, dünya tüm insanlığı için son olan yüce mucizelerdir. 

Spiritoloji, Parapsikoloji ve UFOloji konularının esas morâl yanlarını, evrim ve gelişimi ve uyanışı sağlayacak temalarını sürekli olarak ortaya koyup, onları vâzetmek gerekir 
kitlelere. 

Yarınlarda görülecektir ki, en esas konu, beşer kardeşlerimize yardım etmektir. Bu yardım, onların evrimlerine 
katkıda bulunmaktır. Evrime katkıda bulunuş, ancak ve ancak kişileri Spiritüel Realite'nin insanı yapacak şekilde eğitmek ve yetiştirmektir. Bunu ise özellikle ilk elde, yüksek 
morâl hakikâtler ile onların hayata geçirilmeleri, yani pratikleri sağlar. 

UFOloji sözgelimi, asıl tema olarak, evrimin sonsuzlugunu, gelişim hakikâtini, evrenlerin meskün olduğunu ve diger planet sakinlerinin yüksek yaşam standartlarının bilgeliklerini aktarmalıdır ilk elde. 

Parapsikoloji sözgelimi, asıl tema olarak, varlığın görkemli bir kompleks ve çok yanlı olduğunu, organizmanın 
bilgece kullanılması gerektiğini ve ancak ruhun bir vasıtası olduğunu anlatmalıdır ilk elde. 

Spiritoloji sözgelimi, asıl tema olarak, ilâhi hiyerarşileri, yaşam - ölüm - yaşam çemberlerinin karmik yapısını, varlığın ilâhi kökenini, yaradılışsal ilâhi düzenleri ve varlığın 
bunlar içindeki yerini tanıtmalıdır ilk elde. 


g — Altın Çağ'a Doğru 
Bu barbarlık Demir Çağ'ı ardından oluşacak, kurulacak 
olan kutlu bilgelik dönemi Altın Çağ, diyalektik yasa ve işleyiş uyarınca şimdiki Çağ'ın içinde sessiz ve derinden filizlenmeye başlamıştır. Zaman, mekân ve gerek koordinatları- 
nın kesişim gününde ise apansız ve birden tüm yeryüzünü 
kucaklayıp, ışığıyla sarıp sarmalayacak olan Altın Çağ dönemi, yüksek kozmik birçok olayın tüm insanlığın önünde 
oluşturulmasıyla başlatılmış olacaktır. 

Altın Çağ, tüm insanlık için bir barış, kardeşlik, yardımlaşma, özgürlük ve dostluk dönemi olarak, bu binyıllardır peşinden koşulan ve özlemiyle yanılıp tutuşulan yüksek 
erdemlerin teori ve pratiklerinin sürekli güncelleştirileceği 
bir arınış, ışıyış ve yükseliş aşamasıdır. Bu Çağ'ın böyle olmasını sağlayacak tüm hususlar ve vasıtalar, için için ve Jokal üniteler halinde yeryüzünde bir zamandır vardırlar. Fakat halen onlar yarınlardaki esas statü ve nitelikleri bakımından daha ilkel ve az bilgili ve az ışıklıdırlar. Onlar gerçek yapılarına, Kozmik Işık Kitabı dünya insanlığına verik 
diğinde kavuşacaklardır ve onlar ideal bir prototip ve Kozmik İnisiyasyon Merkezi'nin örnekleri olarak, ışık yayıcı faaliyetlerine bihakkın ancak o zaman başlayabileceklerdir. 

Altın Çağ'ın oluşması kesin ve kaçınılmazdır. Bilinçli ve 
vicdanlı kişilerin, bu güzelim apaydın dönemin gelişini ve 
oluşmasını sağlayıcı olan yüksek faaliyetlerle, Altin Çağ 
Göksel Realitesi'ni yakın ve uzak çevrelerine anlatmaya başlamalar: zamanı gelmiştir artık. 


h— Altın Çağ ve İnsanlığın Durumu 

Yeryüzünde herşey, dünya insanlığının evrimi içindir. 
Ve yeryüzünde olmuş ve olan herşey, gene insanlığın ferdi 
ve kollektif eylem ve faaliyetlerinin sonucu olmuş ve olmaktadır. İnsanlığın genel faaliyeilerinden oluşan sebeplerin sonuçları gene insanlığın üzerine, onun evrimi için yöneltilmektedir. Bu yöneltilenler: 


a — Doğa olaylarıdır... 

b — Sosyal olaylardır... 

c — Psikolojik olaylardır... 
a — Kozmik olaylardır... 

e — Spiritüel olaylardır... 
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Görülür ki, tüm bu gene! ve esas faktörlerin nitelik, nicelik, biçim, içerik ve etkileri, gene insanlığın soyut ve somut tavırlarıyla ve faaliyetleriyle şu veya bu türlü oluşturulmaktadır. Kısaca, talebin durumuna uygun olarak arz ortaya çıkmaktadır. 

Bu evrensel işleyişin böylesine gerçekleştirilmesi için 
yeryüzü görünen ve görünmez vibrasyonel boyut ve mekânlardan, Dünya İdareci Râb Mekanizması'na bağlı olarak çaligan İdareci Hiyerarşik Mekanizma, yeryüzünü en içten en 
dışa ve en dıştan en içe ve tam tasarruf, hak ve iktidar ile 
sarmış, kuşatmış ve hakim ve sahip olarak düzenlemekte, 
denetlemekte ve gözetmektedir. 

İnsanlığın dışından insanlığa ancak, yardım, himaye, bilgi ve uyarı yapılmaktadır iyileştirici unsurlar aşıları olarak. 
Dolayısıyle asıl iyileştirici tedavi ve emek, insanlığın içinden 
çıkmak ve insanlığın genel geriliğini oluşturan tüm hususları sergileyerek onların ortadan kaldırılmasına çalışmak ve 
insanlığın genel kişiliğindeki hastalıkları iyileştirmek ve karanlıkları ortadan kaldırmak zorundadır. 

Şu anda yeryüzündeki tüm barbarizm ve karanlıklar, insanlığın ve insanların kupkuru ve geri ve çoğu karanlık, bilgisiz ve cahil kişiliklerinden ortaya çıkmaktadır. Böylece görülür ki, insanlığın ortak ve en amansız düşmanı, gene insanlığın tâ en içindedir. Bu düşmanla savaşılmaktadır yeryüzünün her yanında. 

Öte yandan, tüm varlıklar, Tanrı Tohumu olan ve bihakkın eşit ve aynı ışıl ışıl ruhlara sahiptirler. Ne varki, ruhların görgü ve deney noksanlığı, onların o anda aralarında 
rölatif evrim farklılıklarını oluşturur. 

Bir x-ruhun, maddi deneyimler sonucu olan beşeri kişiliğinin, belirli konulardaki bilgi ve deneyimler noksanlı: 
ğından kişiliğinde şu şu eksiklikler ve mükemmellikler 
vardır. 

Bir y-ruhun, maddi deneyimler sonucu olan beşeri kişiliğinin, belirli konulardaki bilgi ve deneyimler noksanlığın- 
dan kişiliğinde şu şu diğer eksiklikler ve mükemmellikler 
vardır. 
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Bir z-ruhun, maddi deneyimler sonucu olan beşeri kişiliğinin, belirli konulardaki bilgi ve deneyimler noksanlığından kişiliğinde şu şu bir diğer eksiklikler ve mükemmellikler vardır. 

Apaçıktır ki, tüm çelişkiler, uzlaşmazlıklar, sürtüşmeler, 
gerilik ve nefsaniyetler, işte ancak bu çeşitli nicelik ve niteliklerdeki kişiliklerdedir. O halde, tüm mesele bu kişiliklerdeki çeşitli bilgisizlikleri, görgüsüzlükleri, eksiklikleri, 
yabanlık, hamlık ve karanlıkları gidermektir. Ancak o zaman yeryüzüne genel bir huzur, barış, ahenk, kardeşlik ve 
dostluk getirilebilir, tesis edilebilir. Fakat bu gerilikleri içlerinde, yani kişiliklerinde barındıran insanları ve insanlığı, nice yüksek, kutlu ve güzel bir düzen ve dirlik içine sokarsanız sokunuz, o eksiklikler içindeki hasta kişilikler son 
tahlilde gene bozguncu tavırlarını ortaya koyacaklardır. Bu 
kaçınılmazdır. Çünki bu bozuk ve eksik kişiliklerin doğal 
tavırları, başka türlü olamazlar. Onlar, bozacaklar, kıracaklar ve öldüreceklerdir. Tüm nefsani tatmin hırslarıyla yeryüzünü işte şimdiki duruma getireceklerdir. 

Yeryüzünde halen tüm dünya halklarını çeşitii ölçülerde kavramış olan toplumcu düzenlerin kurulmalarına yönelik mücadeleler, insanların kişiliklerinden bu gerilikleri, karanlıkları ve anti -sosyal eğilimleri yoketmek içindir. Ne 
varki Altın Çağ ideal insanını oluşturmak için bu mücadeleler yetersizdir. Çünki geri insanlar ne yazık ki, yüksek toplumcu öğretileri kendi geriliklerine uygunlaştırarak orijinal 
teori ve pratiklerini dejenere etmiş ve etmektedirler. 


Artık tüm dünya insanlığını birden kuşatacak tek bir 
Genel Göksel Realite yeryüzünde tesis edilecek, ve hiçbir 
kimsenin bu apaçık ışığı bir başka türlü göstermeye, Ofretmeye, dejenere etmeye gücü yetmeyecektir. Bu olanaksız 
ve olanaksızdır. 

Hakikât bir amma muhtelif rivayet edilmekteydi. 

Hakikât bir ve rivayet edilemeyecek artık. 

Hakikât bir ve herkesçe hakikât bilinecektir. 
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Çünki artık tüm insanlığa verilecek olan Altın Çağ bil 
gelik döneminin Hakikâtleri, apaçıklık ve göksel kimliklerinden ötürü çeşitli geri beşeri tasarruflarla dejenere edilemeyecektir. Gene çünki, tüm karanlıklar, yobazlık, gerilik ve 
cahillik saltanatı, Demir Çağ'ı olan bu dönemde sonsuz yokoluşa mahküm edilecek ve dolayısıyle bu karanlık saltanat 
ile Altın Çağ'a geçemeyeceklerdir. Altın Çağ'da, Göksel Egemenlik hüküm sürecek ve O, tüm dünya insanlığını Göksel 
Isik üzre Göksel Teori ve Pratiklerle, Evrensel Realiteler'e 
bağlayıcı bir evrim tedrisatımı uygulayacaktır. 


k — Vazife Misyonlari 


Altın Çağ dönemi, milyarlarca beşer varlığının, Göksel 
Işık Öğretilerle eğitilerek kaçınılmaz Spiritüel Realite’ve 
ulaştırılmak aşamasıdır. Bu uğurda yapılacak çalışmalar 
yeryüzünde beşer varlıklarının edinecekleri en üstün liyakál 
ve olgunluğun yegâne yoludur. 

Yüksek spiritüel olgunluk ve bilgeliğe ulaşan kişi ve 
grublar, kitleler içinde Yüksek Göksel Bilgi ve Bilgelikleri 
beşer kardeşlerimize anlatacaklardır. Bu öğreticiler, Altın 
Çağ Vazife Misyonları'nı oluşturacaklardır. 

Altın Çağ Vazife Misyonları, birbirleriyle ilişkili, aynı 
bilgileri aynı ilke ve yasalar ve amaca yönelik olarak anlatarak, aydınlattıkları sahaları birbirleriyle birleştirecekler- 
dir. 

Vazife Misyonları, çeşitli zamanlarda biraraya gelip, öğrettikleri Göksel Bilgiler'in asıllarına uygun olup olmadiklarını karşılıklı konirol ederek mümkün olabilecek aksaklık 
ve yetersizlikleri gidereceklerdir. Vazife Misyonları çalışmalarında tamamen objektif ve bilimsel yöntemlerle ve ikna 
mekanizmasıyla kişi ve kitleleri yüksek ışık bilgilerle cgitecekler, öğretecek ve geliştireceklerdir. 

Bilgece ve insancıl yöntemlerle öğretebilecek herkes, 
ancak yeterli kişisel bilgi ve bilgeliğe ulaştığında çevresine 
yüksek hakikât bilgilerini vermeye başlamalıdır. En kutlu 
beşeri evrim aşaması olan ışık yayıcılık, varlıkların sonsuz 
maddi evrim siklusları içinde ulaşmak ve edinmek durumunda oldukları evrensel bir özlem ve rahmet alanının ve 
yüksek evrim düzeyinin esas ifadesi ve ta kendisidir. 


Evren iki türlü varlık sistemiyle meskündur: 


a — Alanlar 
b — Verenler 


Elbette ki, Verenler, Evrensel Bilinç ve Zekâ'nın. işleyişine o ölçülerde katılabilen yüksek pozitif düzeylere ulaşabilmiş olgun varlıklardır. Bu varlıklar, Evrenlerdeki varlık 
sistemlerine ışık, bilgi, rahmet, bilgelik ve özgürlük götüren 
ve Evrenlere canlılık veren İlâhi Mekanizma'nın çeşitli derecelerdeki sözcü, temsilci, vazifeli ve rehberleridirler. 

Onlar, yani Vazifeliler; 


a— bir mekân ve zamanda Rabler olurlar, 

b — bir mekân ve zamanda Rehberler olurlar, 

c — bir mekân ve zamanda Mürşitler olurlar, 

d— bir mekân ve zamanda İnisiyatörler olurlar, 

e— bir mekân ve zamanda Evliyalar olurlar, 

f— bir mekân ve zamanda Veliler olurlar, 

g — bir mekân ve zamanda Peygamberler olurlar, 

h — bir mekân ve zamanda Bilginler olurlar, 

k— bir mekân ve zamanda Liderler olurlar, 
DE 


İşte Altın Çağ Vazife Misyonları'nın bilge vazifedarlart, 
Evrensel Verenler kesiminin çeşitli liyakât derecelerinde, 
üstte, hiçte biri kadarlık bir bölümü söylenmiş olan kutlu 
liyakât statüleri ile Evrensel Tarihlere, yüksek ilâhi faaliyet ve statülerinin genel referanslarını yazdırırlar. O varlıklar her planet ve mekânda ışıl ışıl ve itibarlı ve muktedir 
bilge kişiler olarak kutlanır, ağırlanır, çağrılır ve alkışlanırlar en içten ve ilâhi kutsanışlarla... 


I — Vazifedarlara Verilecek Vazifedarlık Öğretisi 


İnsanlığa ışık götürmek, ancak o ışığı taşıyabilecek olgunluk ve arınmışlığa ulaşmakla mümkündür. Işıtabilmek 
için ışımak gereklidir. İşımak ise, ışık bilgi ve pratiklerin 
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sahibi olmakla olur. Dolayısıyla, önce kişi kendinde bilgelik 

Göksel Vazifedarlık; ancak Göksel Bilgi, İlke, Yasa ve 
Gereklere uygun olarak, ferdi kişiliğin işlenmesi, arıtılması, 
olgunlaştırılması ve geliştirilmesiyle mümkündür. Böylesine 
özellikler olmaksızın Göksel Vazifedar olunamaz, bu olanaksızdır. 

Göksel Vazifedarlık, dünya normları ve özelliklerine 
uygun olarak Vazifeliler İçin Temel Bilgiler içeren Sadıklar 
Plânı Tebligatı ile sizlere vereceğimiz yapıtlardaki genel ve 
özel esas ve ayrıntılara bağlı olarak gerçekleştirilebilir ancak. Çünki Altın Çağ'da tüm insanlığın kıyamını sağlayacak 
olan Bilgi Kitabı'nın Bilgi ve Bilgeliğini ve İlâhi Rahmeti'ni 
alabilmek, o'nun yolunu açacak Öncü Göksel Bilgiler'i ideal ölçülerde edinmekle mümkündür. Öncü Göksel Bilgiler'i 
insanlığa aktarmak ise, o bilgileri aktarmayı sağlıyacak olan 
gene Göksel İlke ve Esaslar'a bağlı Göksel Pratisyenlik ile 
mümkündür. Bunun bilgi ve pratiklerini Sadıklar Plânı ilgili Tebligatı içermektedir. 

Buradan görülür ki: 

İnsanlığa Altın Çağ Göksel Öğretisi verilecektir. 

İnsanlığa bu Öğreti, Vazifedarlarca aktarılacaktır. 

Vazifedarlar, Göksel Vazile Öğretisiyle yetişmelidirler. 

Vazifedarlar, Vazife Misyonu'nun ideal kişileri olmalıdırlar. 

İnsanlık, Vazifedarlarca Spiritüel Realite'ye sokulacaktır. 

İnsanlık, Spiritüel Realite’yi, Vazifedarlardan tanıyacaktır. 


m — İnsanlığa Verilecek Göksel Tek Öğreti 


Yeryüzünde gelişim yönü ve yolu tek olduğundan ve 
dünya evriminin her kademesinin belirli prototip ideal 
normları olduğundan ve Altın Çağ'da insanların aynı ideal prototip olgunluğa ulaşmaları sözkonusu olduğundan ve 
Altın Çağ'ın bir ve yegâne realitesi olan Spiritüel Realite belir İlâhi İrade Yasaları'nı içerdiğinden, ve daha sayısız neden ve koşullardan ötürü, Altın Çağ'da tüm insanlık için bir 
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tek Orijinal Göksel Kitap yeryüzünde hakim Öğreti ve Realite olarak tesis edilecektir. 

O Öğreti ki, insanlığın dünya planetinde ulaşmak durumunda olduğu tüm Evrim Hakikâtleri'ni içermektedir. 

O Öğreti ki, insanlığın dünya planetinde edinmek durumunda olduğu tüm Göksel Bilgiler'i içermektedir. 

O Öğreti ki, insanlığın dünya planetinde edinmek durumunda olduğu İlâhi Rahmet'in ta kendisidir. 

O Öğreti ki, insanlığı dünya planetinde, birlik ve beraberliğe, barış ve huzura ulaştırabilecek tek unsurdur. 

O Öğreti ki, insanlığa dünya planetinde gerçek erdem, 
bilgelik, özgürlük, kurtuluş ve olgunluğu verebilecek tek 
ışıktır. 

O Öğreti ki, tüm dinlerin, ahlâk öğretilerinin, kutlu felsefelerin esasları ve özüdür. Tüm ezoterik ve okült gizlerin 
ve çözülememiş gizemlerin, açık ve orijinal bilgileridir. 

O Öğreti ki, karşısında tüm mevcut realitelerin geçersiz olup ve düne ait kalacağı bir Işık Kaynağı'dır. 

O Öğreti ki, dünya evrim siklusunun, dün, bugün ve yarınının, yani başlangıç ve son'u arasındaki tüm Hakikâtler'i 
apaçık vermektedir. 

O Öğreti ki, Âlemlerin Rabbi olan Allah Katı'ndaki Levhi Mahfuz'dan (Ana Kitab'dan) derlenmiş Bilgiler'den oluşturularak, Büyük Ruhsal Merkez tarafından özel mekanizmalar ile yeryüzüne indirilmiştir. 

İnsanlık bu Öğreti ile ancak ve ancak, gerçek kıyam ve 
nirvanaya ulaşabilecek ve büyük evrensel evrim yolculuğu- 
na bilgelik ile çıkabilecek ve Yüksek Evren Realiteleri ile 
ilk temaslarını kurabilecektir. 

Öylesine kudretli ve anlatılamaz İlâhi górkemle O Öğreti, insanlığın Altın Çağ evrim yoluna rehberlik üzre çıkarılacaktır ki, O'ndan ne geri dönüş ve ne de O'nun yanlarından ileriye geçmek olanaksızdır; fakat ille de O Öğreti, 
insanlığın bu devreyi bilgece bitirmesinde tek ve yegâne 
rehberlik edecek olandır. Yeryüzünde özge hiçbir şey O Öğreti'nin Kutlu Kitabı'ndan daha değerli ve üstün olamaz. Ve 
söylenecek hiçbir şey de O Öğreti'yi gerçek anlamıyle anlatamaz ve tanımlayamaz. O Öğreti yalnız Dünya Planetine 
değil, Güneş Sistemimiz içindeki bazı planet insanlıklarına 
da böylesine bir anlam taşımaktadır ve onlar da Bilgi Kitabı 
yeryüzünde yayımlandığında bu Kitab'ın Bilgi ve Bilgelikleri üzre, planetlerinde kendi kıyamlarını yaşayacaklardır. 


n — İnsanlığın Spiritüel Realite'ye Ulaştırılması 


Kuşku yok ki, Altın Çağ, tüm insanlığın artık batıl olan 
realite çemberlerinden çıkarılarak, yüksek kollektif yaşam 
normlarına bağlı olarak birleştirileceği bir birlik ve kollektivizm aşamasıdır. Bu aşama Dünya Okulu'nun, Dünya İnsanlığı için son sınıfıdır. Bu son sınıfta, tüm dünya okulunun sınıfları boyunca ancak okuma, öğrenme ve teorik - pratik olarak edinilme hazırlıkları yapılan Altın Çağ Göksel Öğretisi'nin tüm insanlığa birden ve tek ders olarak okutulması kesinlikle ve kesinlikle sözkonusudur. Dolayısıyle, bundan önceki sınıfların (yani realite çağlarının) birer araç ve 
batıl olan tüm realiteleri ve bilgileri yani teori ve pratikleri 
bu yeni ve en kutlu, en son ve gerçek öğrenim sınıfına başlamadan önce tamamen herşeyleriyle terkolunacaklardır. 
Çünki o bilgi ve pratikleri, ancak onlar kadar geri olan o 
dönemlerdeki beşer evrim düzeylerine göre ve ancak vasıtalar olarak hazırlanmışlardı. Onlar ancak amaç olan, Aitin 
Çağ Bilgelik Teorik ve Pratik tek Öğretisi için araç idiler. 
Böylece, hak gelince artık, batıl zail olmak zorundadır, ve 
olacaktır ve olmaktadır da için için. Bu için için işleyen diyalektik süreç ise son tahlilde, bu karanlık çağın yok olup 
yerine güzelim Altın Çağ'ın kurulmasını sağlayacak hir ani 
dönüşümü çok geçmeden oluşturacaktır. Bu ise, kaçınılmaz bir mutlu akibettir. E 

İnsanlık Altın Çağ'da, kollektif birlik ve toplumcu yaşamın betimlenemez güzel bir enternasyonal dünya düzeni- 
ni kuracakdır yeryüzünde. Bu ise gene diyalektik süreç ile 
yani tedricen (giderek) olacaktır. Bu oluşum sırasında ise, 
dünki çağdan kalan tüm karanlık kişilikli beserler ve beşer 
kitleleri, göksel rahmet içerik bilgiler ve onların pratikleriyle iyilestirileceklerdir. Fakat bu iyileştirim, yapay emipozisyonlarla değil, o kişi ve toplumları ancak iyileşmiş ve ışıl 
ışıl insanların çıkabilecekleri, ve geri dönüşün olmayıp tek 
bir çıkışı olan iyileştirim labirent sistemleri içinden geçirmekle olacaktır. Ve işte Altın Çağ'ın bizzat kendisi böylesine kutlu bir ışık ve ışıyış labirentinin kendisi olacaktır. Ne 
ki, bu labirentin tek ve kaçınılmaz çıkış yerinden ışıl ışıl 
ve Göksel Bilgelik ile çıkamayacak kadar karanlığın dejenerasyonuna kendini maruz bırakmış beşer ve beşer kitleleri 
için ise, bunların yeryüzünden toplanarak, artık hangi planet veya evrim sikluslarının amansız süreçlerinde sil baştan edilerek kaçınılmaz olgunluğa eriştirilecekleri bilinmez, 
fakat böyle olacağı ve olageldiği ise bilinmekte ve biidirilmektedir Göklerce... 

Altın Çağ Spiritüel Realitesi, spiritüel ışık ve rahmet 
enerjilerinden yoksun ve mekanik varlıklar haline gelmiş 
bu kupkuru maddi esaret kısır döngülerindeki insanlığın, 
Spiritüel Işık Bilgi ve Enerjileri'yle onları gökoğulları yapacak olan bir teorik ve pratik içerikli kaçınılmaz olan kurtuluş dönemidir. 

Bu dönem, kıyamet yani ayağa kalkış dönemidir, çünkü 
şu mevcut Demir Çağı'nın ölü yaşayışından Göksel Dirilik 
ile gerçek yaşama sahip olunacak bir aşamadır. 

By dönem, nirvana yani aydınlanma dönemidir, çünki 
şu mevcut Demir Çağı'nın karanlıklarından Göksel Işık ile 
gerçek aydınlık günlere varılacak bir aşamadır. 

Spiritüel Realite'nin Yolu birdir. 

Spiritüel Realite'nin Bilgeliği birdir. 

Spiritüel Realite'nin Teorisi birdir. 

Spiritüel Realite'nin Pratiği birdir. 

Spiritüel Realite'nin Amacı birdir. 

Tüm bunlar karşısında dünden bugüne mevcul ve ancak birer araç olan realitelerin teori ve pratiklerinin halen 
insanlığı nice içler acısı bir parçalanmaya, ayrılık, düşmanhk ve dejenerasyona ulaştırdığı işte ortadadır ve daha fazlası ve başka türlüsü de beklenemezdi. Büyük insanlığı çıkarları için en barbarca yöntemlerle birbirine kırdırarak somüren tarih boyunca bir küçük insanlık olagelmiştir, 


Tüm bunlar, işte bu karanlık Demir Çağı sınırları içinde bırakılacak olan doğal gerilik ve yozlaşımlardır. Bu gerilik ve yozlaşımlara yani nefsani şahlanışa sonuna değin 
izin ve olanak verilmesi de kuşkusuz sözkonusu olamazdı. 

Altm Çağ Spiritüel Realitesi'nin insanı olmak öylesine 
kolay ve yapmacık uygulamalarla olamaz. Spiritüel Realite’- 
nin İnsanı, herşeyden önce vicdanlı ve elci, yani toplumcudur. Kendi varlığını toplum varlığında bulan ve kendinden 
önce başkalarını düşünen ve bunu her koşul ve yerde kanıtlayabilendir. Spiritüel İnsan, maddi düşkünlüğü yok etmiş, 
kişiliğini yüksek yardımlaşma, dostluk ve hizmet ile yeni baştan düzenlemiş ve ışıtmış kişidir. Çıkar duyguları körelmiş, 
ard düşünce ve amacı olmayan, karşılıksız verebilen, ve bilgi ile sevebilen kişidir Spiritüel İnsan. Yıkıcı değil yapıcı- 
dır. Hak ve liyakât esaslarına göre hareket eden, düşünen- 
dir. Yarımın bütünden ne çok olduğunu bilir ve bunu yaşantılarının doğal davranışı edebilmiştir. Çalışkan, temiz ve 
bilgilidir. Erdem ve ahlâk onun temel meziyetleridir. Özveri duyguları çok güçlü ve bunu her zaman uygulayabilendir 
Dürüst ve hakbilirdir. Doğruluk yolunda, sayısız ve sonsuza değin kötülük ve eğrilik köylerinden kovulmayı göze 
alabilirse de, amaç oralardan gitmek değil, oraları doğru ve 
dürüstleştirmek olduğunu bilerek bunun mücadelesini verir. 
Anlamsız bir hoşgörüye gerek olmadığını bildiği için, dogruluğun savaşçısıdır, fakat savaşı yakıp yıkmadan ve can 
yakmadandır. Çünki böylesine savaşmak, sürekli galip gelmenin biricik yoludur. Ve çünki yenilemeyecek tek güç, ışık 
bilgeliktir. Bu konu, işte böylece yazmakla bitmez bir enginliktedir ve bu enginliğin engin insanlarıdır bizim tanımlamaya çalıştığımız Spiritüel İnsan. 

, Salt bir sevgi'ye dayalı Spiritücl İnsan olmak yetersizdir. 

Ancak Göksel Bilgiler'e dayalı Spiritüel İnsan olmak yeterlidir. 

Sali bir vicdan'a dayalı Spiritüel İnsan olmak yetersizdir. ‘ 

Ancak makül vicdan’a dayalı Spiritüel İnsan olmak yeterlidir. ..—. 
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Bilgili olmalıdır. Bilinçli olmalıdır. Bulunçlu olmalıdır. 
Akılh olmalıdır. İdrâkli olmalıdır. Zekâlı olmalıdır. Çalışkan 
olmalıdır. Muhakemeli olmalıdır. Toplumcu olmalıdır. Erdemli olmahdır. Altın Çağ İnsanı Olmalıdır, özetle. 


p — İnsanlığın Göksel Hiyerarşi İçinde Tamamlayıcı 
Unsur Olması 


Yeryüzü insanlığının, geri evrim düzeyli oluşunun dogal sonuçlarından birisi de, Spiritüel ve Kozmik Kökenli 
Yönetsel Hiyerarşiler içinde, Tamamlayıcı Unsur olmaktan 
ziyade, Tamamlanan Unsur oluşudur. Bu durum, dünya in: 
sanlığının halen, gerçek varlık statüsünü saptayip ona göre 
olamayışındandır. Esas neden ise, evrim düzeyinin buna elvermeyişindendir. Çünki sözkonusu pozitif durum, varlık ve 
varlık sistemlerinin Vicdan ve İdrâk kademelerini tamamlamalarıyle mümkün olur. Oysa dünya insanlığı halen Nefsani Kademe'nin en azgın ve barbar son dönemlerini yaşamaktadır bu Demir Çağ içinde. 

Yönetim Mekanizması içinde, kendi evrim düzeyine ilişkin Tamamlayıcı Ünsur olması, herşeyden önce insanlığın, 
Nefsani Kademe”in Demir Çağı içinden çıkıp, Bilgi ve Bil 
gelik Altın Çağı içine girmiş olması birinci koşulu ile mümkündür. 

Yönetim Mekanizması içinde, kendi evrim düzeyine ilişkin Tamamlayıcı Unsur olması, herşeyden önce insanlığın. 
Vicdan Kademesi'ni tamamlayıp, Bilgi ve İdrak Kademesi'ne 
girmesi, ikinci koşulu ile mümkündür. 

Yönetim Mekanizması içinde, kendi evrim düzeyine ilişkin Tamamlayıcı Unsur olması, herşeyden önce insanlığın, 
Vicdan Kademesi'nin üzerinde olup, Bilgi ve İdrâk Kademesi'nin gerekli tüm Bilgi ve Deneyimi'ne sahip bulunması 
üçüncü koşulu ile mümkündür. 

Gidiş bu gidistir. 

Ne varki, insanlığın tüm fertlerini kapsamaz bü olgu. 

Bu olgunun Tamamlayıcı Unsurları, diğer deyişle Vazifedarları, peyderpey oluşacaklar ve onlar da diğer elverişli kişi ve kitleleri böylesine bir yolda eğitip, öğreteceklerdir. 
Ve Altın Çağ” ışıl ışıl edip, bitireceklerdir. 

Altın Cag’da, giderek çoğalan bilge kişilerin oluşturacakları topluluklar, kollektif medyomluk denilen, gayet yük 
sek bir beşeri evrim düzeyi vc statüsünün varlık sistemlerini oluşturacaklardır. Böylesine bir toplulukta, tüm bilgi vo 
bilgeliğin, topluluğun tüm bilge bireyleri arasında otomatik 
şuur kuşakları vasıtasıyle aktarılabilmesiyle onlar, gayet 
yüksek çeşitli spiritüel ve fizik, göksel deneyim ve faaliyetlerin vazifedarlıklarını yerine getireceklerdir. Böylesine toplulukların bireylerinin fizik dünya üzerindeki böyle kollektif vazife alanları içinde edinecekleri ferdi evrim ve olgunluğun derecesi pek çok yüksektir. Onlar, Evrensel Vazife 
Müesseseleri'nin giderek birer üyeleri durumuna girerler. 

Varlıkların evrimleri bir yerde, onların toplumcu yanlarının nicelik ve nitelikleriyle oranlıdır. Varlık, Evrensel 
olarak, toplumsal bir yaratıktır. Sonsuz evriminin en büyük 
kısmını, toplumsal süreçler içinde geçirmek durumundadır. 
Bu yüzden, toplumsal varlık oluşun çok geniş ve bitmez tükenmez koşul, yöntem, bilgi, bilgelik, bilinçlilik, deneyim, 
gözlem vb. gibi şuur zenginliklerini edinmek durumundadır. 
İşte, yeryüzü insanlarının yeni yeni uyum ve intibak sağlamaya ve en temel ilkelerini edinmeye çalıştıkları bu evrim 
düzeyinin en yüksek ergileri, rahmet ve evrimsel değerleri, 
ancak toplumcu olusla ve esas olarak da kollektif vazife çabsmalari içinde belirli bir yeterliliğe ulaşmakla edinilebilecektir. 

Toptumun bir parçası olan beşer varlığı, toplum biinyesinde nice topluma dönük olabilirse, o toplum da onca 
devasa olanaklarıyle, ona, yapıcı olarak dönük olacaktır. 

Bu esas, yeryüzü ve gökyüzü toplumları için aygıdır. 

Varlık ve varlıklar için en yüce aksiyonlardan birisi, 
Gökler, yani İlâhi Murad Rehberleri'ne, onlara baği: olarak, 
yeryüzlerinde ve spiritüel mekânlarda, spatyomlarda hizmetkâr.olmaktır. 

Altın Çağ, böyle varlıklar olmanın tüm koşul ve olanaklarını taşıyan son derece bol ve çeşitli, deney ve gözlem verebilecek bir bulunmaz Fırsat Günü'dür. 

Oluşan bu Fırsat Günü, tüm beşer varlıkları için bin yıl 
lardır ölçüsüz bir özlemle beklenen ve her kişi için, eşit ölçülerde olup, ve gene her kişinin geliştirebildiği kendi kadar alabileceği ve varlığa en gerekli olan göksel evrim rahmeti sunmaktadır. 

Bu Rahmet'in gerçek ediniş biçimi, o'nun aktarıcılığını 
yapmakla ortaya çıkmaktadır. İşte Altın Çağ, bu aktarıcılık 
olanağın oluşturmak bakımından, beşer ve beşeriyet için 
bu evrim devresi içinde son aşama ve son fırsattır. 


3. BOLUM 


Türkiye ve Fonksiyonu 


a — Millet veya Halkların Fonksiyon İçin Secilmeleri 


Dünya Yönetici Râb Mekanizması, yeryüzünde oluşturacağı kütlesel evrimleştirici olaylar için, tespitlerine uygun 
nicelik ve nitelikteki bir halk, millet veya etnik zümreyi o 
işlevler için seçecektir. 

Bu vetirede o toplumun; 

-a — kozmopolit yapısı, 

b — kozmospiritüel yapısı, 

c — jeopolitik statüsü, 

d — sosyolojik yapisi, 

e—hak ve liyakát durumu, 

20 
gibi yapısal özellikleri kuşkusuz Dünya Rabbi’nin amacına 
uygun olması halinde seçilmesi sözkonusudur. 

Birçok milletler binyıllardır çeşitli göksel işlevlere hizmet ettirilmişlerdir. 

Bir millet bir Göksel İşlev'e yaraşır görülür ve bunun 
ön eprövlerini başarıyla geçerse ve istenen yolda ilerleme- 
ye başlarsa, sonunda o işlevin sahibi kılınır. Bunun aksi halinde, o millet o hakkını yitirmiş olur. 

Bu konuya ilişkin bazı ayetler şunlardır: 

Kur'an: 11/57 


«— Eğer yüz çevirirseniz bana ne! Çünkü ben size, gonderilmekligime sebep olan ahkâmı bildirdim. Rabbim sizden baska bir kavmi 
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yerinize getirir, siz de ona hic bir zarar veremezsiniz. Çünkü Rabbim 
her şeyi hakkıyle gózetler.» 

Kuran: 47/38 

« (..) Allah her şeyden mustagnidir sizlerse ona muhtacsiniz. 


Eğer itaotindan yüz çevirirseniz yerinize itaatsizlikta sizin gibi olmayacak başka bir kavmi getirir.» 


Matta: 21/43-44 

«Bundan dolayı size derim, Allah'ın melekütu sizden alınnesk, ve 
onun meyvalarini yetiştirecek bir millete verilecektir. Ve bu taşın üzerine düşen parçalanacak, o da kimin üzerine düşerse onu toz gibi 
dağıtacaktır.» 

Bu ayetlerde apaçık söylendiği gibi, çağdaş bazı büyük 
işlevler ve Onderlikler için aslında seçilmiş bazı uluslar, li 
yakâtlerini eğri yollarda tükettiklerinden, onlar için hazırlanmış Göksel İşlevler'in hakkını yitirmislerdir. 


b — Türk Ulusu ve Sosyo - Spiritüel Yapısı 


Yeryüzünde her sosyal birim, kendine özgü bir genel 
karakteristik ile objektil ve sübjektif özelliklere sahiptir. Bu 
özellikler, o küçük veya büyük toplumun genel sağduyusun- 
da ve milli duygularında, bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşatılır. Bu husus bir yerde, o toplumun bünyesine, bu duyguları yaşatmakta devam ettirecek ferdi evrim özelliklerine 
sahip olan beşerlerin kitleler halinde ve genellikle doğum 
yoluyla dahil ettirilmeleriyle sağlanır. Bu açıdan olmak üzere, Türk Ulusu içerisine binyıllardır, yeryüzünün her halk 
ve ulus ve etnik sosyal birimlerden, bu Ulusun tarihsel işlevine katılabilecek soyut ve somut performanslara sahip 
beşerler, enkarne edilmişlerdir ve halen de edilmektedirler.. 

Nazi artıkları ve faşist halk düşmanları olan kafatasçı 
lar bilmelidir ki, şu Türk Ulusu denilen toplum, dünyanın 
her ulus, halk ve etnik sosyal birimlerinden gelen çok sayıda beşer fertlerinden oluşturulmuş bir harikulâde kozmopolit toplumdur. 

Yani ülkemiz üzerindeki, bırakınız çok sayıdaki etnik 
grupların apaçık varlıklarını, halis Türk dediğimiz fertlerin 
ekminezi ile geçmiş yaşamlarını kontrol ettiğimizde, onların önceden daha bir çok başka ülkelerde de yaşadıklarını 
saptayabiliriz Ve bu araştırma çok yapılmıştır. Şu sonuç 
çıkar ki; yeryüzünde hiç bir beşer, o ulusun, halk veya kavmin temelli ferdi değildir. Her yaşam sonucu veya bir kae 
yaşam sonra o varlık mutlaka ve mutlaka başka bir ülkede doğar. 7'nci yaşamı Amerikalı'dır. 8'nci yaşamında Rus-. 
ya'da doğar, 9”ncu yaşamında Türk olur. Sözgelimi, son bir 
kaç yaşamları saptanan birçok dostlarımızın, her yaşamlarında bir ülke değiştirdikleri görülmüştür. Bu durum tüm 
beşer varlıkları için böyledir. O halde saf halk veya uluslar 
nerededir, onlar kimlerdir? Onlar yokturlar, yeryüzünde insanların hepbirlikte evrimleştirilmeye başlatıldıkları onbinler ve yüzbinyıllardır... 


İnsanlığın, artık şu veya bu millet veya halkların şövenist ve panist bağnazlık sınırlarını aşarak, olayın asıl yüzünü öğrenip, dünya insanlığı olacağı görkemli Altın Çağ, 
enternasyonal aşamasına ulaşma esiginde; ancak emperyalist ve oligarşik talan ve soygun çetelerinin birer yutturmacası olan ırkçılık ve mezhepçilik bölücülüklerini ortaya atarak kitleleri parçalamak çırpınışları iflas ettirilecektir ve ettirilmektedir. 

Böyle bir bilgi ışığında, Türkiye denilen bu ülkede yaşayan ve tümüne birden Türk Ulusu dediğimiz, hem somut 
olarak hem de soyut olarak kozmopolit yapılı toplumun, bir 
Uluslararası Yüksek İşlevi vardır. 

Bu İşlev”i tedricen anlatacağız ve halen başlatılmış olan 
bir Yüksek Kozmik Faaliyet'in genel bütünlüğü, bu İşlev'in 
bizzat kendisidir. 

Güneş Sistemi'nin Yüksek Rehberlerinden biri olan Atatürk, bu Yüksek Vazife ile ilgili olarak uzun yıllar önce 
10'ncu Yıl Nutku”da su çok önemli sözleri söylemişti: 

«Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk Milleti... (... 

«Türk Milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. 

«Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki, bu ül 
.küye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk Milleti'nin, 
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büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem, az zamanda 
bir kerre daha tanıyacaktır.» 

Türkiye'nin bu Yüksek Kozmik İşlevi gerçekleştirmesi 
için, halen son derece kompleks ve yüksek bir özel alan içerisinde tutulan Türk Ulusu, bir bütün olarak amansız epröv. 
lerden geçirilmekte ve bunun ise sonlarına gelinmektedir. 
Bu görkemli ve Yüce Görevin gerçekleştirilmesinde Atatürk, halen vazife görmektedir. Çünki O, bu Yüce Görev'in 
Tamamlayıcıları olan Vazife Kadrosu'na dahildir. 


c — Yüksek Rehberler ve Türkiye'ye Gelişleri 


Türkiye pek çok yüzyıllardır giderek eşiğine geldiği 
görkemli bir Göksel İşlev için seçilmiş ülkedir. 

Bu seçimle birlikte, birçok gayet yüksek kozmik rehber 
varlık bu ülkeye çeşitli tarihlerde enkarne olarak, kitleleri 
yetiştirmişler ve özel enerjileri bu ülkenin genel fizik ve 
spiritik auralarına yerleştirmişlerdir. Bunların birçoğu bilinmiş ve birçoğu ise bilinmemişlerdir, öyle gerektiği için. 

Onların geldikleri bazı yerler şöyledir; 

a — Güneş Sistemi dışından, 

b — Güneş Sistemi bazı planetlerinden, 

c — Dört boyutlu Spatyom"daki Ruhsal Plânlardan. 

vb... 


Bazı Yüksek Rehberler şunlardır: 
a— Yunus Emre 
b — Hacı Bayram Veli 
c — Hacı Bektaş Veli 
d — Mevlâna Celaleddin Rumi 
e — Mustafa Kemâl Atatürk 
f— Dr. Bedri Ruhselman 
vb... 


Daha birçok, fakat gereksiz ve zamansız olduğu için 
isimleri belirtilmeyecek Yüksek Rehberler Türkiye'dedirler 
ve onlar vazife görmektedirler. Onların vazifelerinin genel işleyişi, sözkonusu edilen Göksel İşlev için hep aynt yöne yöneliktir, 
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' Fakat Türk Milleti, bu bctimlenemez Yüce Rahmet’i, ancak ona uygun cevap vererek, göksel yola girmekle gazaba 
çevirmeden ve tüm insanlık için rehberlik üzre edinmek durumundadır. 

Aşağıdaki ayet, böyle bir durumda sözkonusu olabilen 
kaypaklık, nankörlük ve üzücü sonucu belirtmektedir. 


Kur'an: 7/94 - 95 

«94. Hangi bir kasabaya bir peygamber göndermiş isek ahalisi 
onu tanımamakla onları, yalvarıp yakarmaları için fakirliğe, hastalığa giriftar ettik. 95. Sonra bu stkintiy: iyiliğe çevirdik, O kadar ki 
mül ve adetleri çoğalınca nankörlükle «— Babalarımıza da böyle 
hastalık, sağlık erişmiştir» demişlerdi. Biz de onlar farkında değillerken ansızın onları yakalayıverdik.» 

İşte anlatılamayacak kadar güzel günleri çağırmak için, 
tüm ulus, ülkemizi bir namussuzlar, caniler, soyguncular 
ülkesi haline girmekten alıkoyarak, bir ışıl ışıl dostluk 
kardeşlik yurdu, ve bir Kozmik Kanal haline sokulmasına 
elbirliğiyle yardım edecektir. 


d — Türkiye'de I. ve İl. Atatürk Misyonları 


Yüksek Rehber Grubları ve Vazifedar Varlıklar, artık 
kesin olmuş olan bir Yüce Görev için, II. Atatürk Misyonu 
nu başlatarak, Güneş Sistemi için en Yüksek Bir olan, Âlemlerin Rabbi Allah'ın Kutsadığı İlâhi Görevin Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar vermişlerdir. 

I. ve II. Atatürk Misyonları, Türkiye'yi bu görkemli Görev için hazırlayıcı, amansız eprövler ve olgunlaştırıcı özel 
likler taşıyan son derece meşakkât ve çileli hazırlık aşamalaridir, 

I. Atatürk Misyonu, Osmanlı Saltanat artıkları olan son 
uşak ruhlu Padişah ve hilafet erbabının, ülkeyi emperyalist 
devletlere peşkeş çekmeleri sonucunda, iç ve dış dügmanlara karşı ve özellikle, «bizi yutmak isteyen kapitalizmin 
emperyalizmine karşı» verilmiş bir Ulusal Kurtuluş Savaşı 
idi. 

II. Atatürk Misyonu, Mustafa Kemâl'in yeryüzünden ayrılışı bir fırsat bilinip, uşak ruhlu devlet adamlarının mandacılığı dirilterek, ülkemizi gene esaretine soktukları kapitalizmin emperyalizmine, kapitalizmin faşizmine, ve kapitalizmin kendisine karşı; barış, kardeşlik, dostluk, gelişim ve 
özgürlük için bir toplumcu düzen kurmak üzre halkımızın 
yeni bir Kurtuluş Mücadelesi'dir. 


e — Türkiye'nin Uluslararası Bilgelik Rehberliği 


Güneş Sistemi ve Galaksi içerisinde gayet sınırlı bilinç, 
bulunç ve algı melekelerine sahip olan dünya beşeriyeti, bu 
Altın Çağ'da oldukça yüksek bir beşeri düzeye getirilmesi 
için olan bir Yüce Vazife'nin Görkemli Göksel Öğretisi'ni 
tüm soyut ve somut yaşam yapılarına teorik ve pratik ola 
rak sindirmesiyle yeryüzü evrim çemberini aşarak, son derece güzel ve yüksek beşer varlık toplumlarının çeşitli planetlerine alınacaklardır. 

Bu mutlu sonuç, ancak genel kıyam edişle mümkündür. 

İşte bu genel kıyam ediş'in ilk lokal örneği Türkiye'den 
başlatılarak, tüm dünya beşeriyetine kutlu ve yüksek gelişim ve sonuçlarının gösterilmesiyle, yeryüzü bu yeni ve son 
ışık alanına alınıp aynı ışık bilgilerle ışıtılacaktır. 

Tarihi boyunca, yüksek fazilet ve hoşgörü örnekleri vermiş olan Türk Ulusu, bunun da bir sonucu olarak şimdiki 
kozmopolit yapısıyla ve bir genel kitle olarak uluslararası 
bir yüksek rehberliğe, artık değişmez olarak Vazifedar edilmiş; ve şunca zamandırki amansız seçilme eprövlerini başarıyla tamamlamakta olup, asıl vazifesine doğru hızla ve 
güçle ilerletilmektedir. 

Ulusların, tarihsel beşeri - gelişim içerisinde kısa ve 
uzun vadeli fonksiyonları olmuş veya olmaktadır. Dünya 
Râb Mekanizması onları, yeryüzündeki şu veya bu türlü kendi yüksek programlarına ilişkin olarak tarihsel sürecin; ekonomik, kültürel, askeri vb. gibi olayları ve oluşumları içerisinde çeşitli şekillerde kendine hizmet ettirir. 

Hemen hemen tüm uluslar, bu türlü kısa veya uzun vadeli olarak Râbbe hizmet etmişlerdir. 

Binyıllardır Türk Ulusu da, böyle bir fonksiyona hizmet ettirilmektedir. 
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Ulusların bu tür nitelik ve işlevleri, Rab tarafından onların bünyelerine dahil edilen çeşitli ülke ve uluslarda yetiştirilmiş beşerlerin biraraya getirilmeleriyle olmaktadır. 

Dolayısıyle, o ulusun tarih ve insanlık bünyesinde göreceği fonksiyona göre çeşitli sosyal katmanlarına ve statülerine negatif ve pozitif fonksiyonerier dahil edilmektedir. 

Türk Ulusu içerisine, birçok yüzyıllardır çok sayıda 
uzaylı insan enkarne edilmiştir. Onlar çeşitli ünvan ve kimliklerde bu ulusun tarihsel gelişim süreci içerisinde vazife 
görmüşlerdir. 

Büyük Kozmik Öğretmen Şahsiyet Atatürk ile Türk Ulusu, yüzyıllardır yetiştirilişinin amacı olan fonksiyonunun icraasına başlatılmış idi. 

Türkiye'nin Ulusu, çok çile ve kahır çekmiştir. Bunların sonucu olarak, elbette, Âlemlerin Rabbi Allah'ın İlâhi 
Faaliyeti'nin öncü neferligini yapmaya hak kazanmışdır. 

Bu hakettiginin faaliyetine başlamadan önce, hiç kuşkusuz halen ülkemize şu veya bu türlü tasallut ve tasarruf 
eden karanlık ve anti sosyal hertürlü çetelerden ülkemiz 
arındırılacakdır. 

Ve Türkiye'nin bu görkemli fonksiyonunda, kendisine 
ve tüm dünya halk ve uluslarına Yüksek Rehberler, liderlik edeceklerdir. 

Onlar, günü ve sırası geldiklerinde, tüm kudret ve bilgelikleriyle, başa geçirilecekler, ve böylece yeryüzündeki ülkelerde subaşları, karanlık ve cüce devlerin işgallerinden de 
kurtarılmış olacaktır. 

Yüksek Rehberler'in, ilk örneğini Türkiye'de gösterecekleri apaydınlık göksel yönetim; tüm kitleleri bir barış, 
kardeşlik, 'dostluk, gelişim ve yükseltme amacına yönelik; liyakât ve hak esasları üzre ve sömürünün zerresine bile olanak vermeyen bir düzen oluşturarak onu pekiştirecektir. 

Birçok Uzaylı Büyük Üstad varlık, halen Türkiye'de bulunmakta ve onlar, bir önemli bölümü de Türkiye'de oluşacak olan Kıyamet Fonksiyonu'nun gerçekleştirilmesi için 
Türk Ulusunu bu olguya içten içe hazırlamaktadırlar. 
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Onların bazıları fonksiyonlarını icra etmişler, bir kısmının fonksiyonlarının sonuçları yakında açığa çıkacak ve 
bir kısmı da halen fonksiyonlarını icra etmektedirler. 


f— Türkiye'nin Yeni Baştan Cennetleştirilmesi 


Türkiye, çok uzun zamandır, üstte bahsedildiği gibi, çok 
zorlu yoksunluklar ve yoksulluklar içerisinde yani yoklukla 
adam edilmeye çalışılan bir ulusun yurdudur. Bunun sonucu olarak, büyük bir bölümü, neredeyse, yakılıp - yıkılarak 
ve terkedilerek çölleştirilen bir ülke halindedir bu górkemli yurd. 

Büyük bozkırlar ve kıraç topraklar; bitmez tükenmez 
tepeler, yayla ve düzlükler uzanmaktadır Anadolu boyunca... 

Yaşam ve yaşam hakkı oralarda, daima heryerde türetilmiş olan mutlu azınlık birimlerinin amansız kötülükleriyle geniş kitlelerden alınmış, çalınmış, gaspedilmis ve sómürülmüştür. Bu feodal artıkların çirkin saltanatları sonucu, 
köylü büyük kitleler yerlerinden yurtlarından edilmiş, ve 
onlar artık birer gurbet ve sürgün zenaatının çırak ve ustaları olmuşlardır. Kentlerin çevreleri geniş gecekondu halkalarıyla ve varoşlar açlık ordularıyla kuşatılmıştır. 

Ve Anadolu terkedilmiş bir büyük yurt parçası gibidir. 

Türkiye'de Göksel Yönetim, tamamen rasyonel ve toplumcu bir tutum ve uygulamayla ve her türlü sömürü car 
kim ortadan kaldırarak, yeni baştan, anlatılamayacak derecede görkemli ve güzel ve yaşanası hale getirecektir tüm 
ülkeyi. 

Kuşkusuz bu sırada, Göksel Rahmet, bu işlevin böyle 
sonuçlanması için tüm ergi ve kutsal enerji ve yardımlarını, 
emek ve hakka bağlı olarak, bu ülke üzerine çok yoğun bir 
şekilde indirecektir ve de indirmiştir aslında... 


Kur'an: 50/9 - 10-11, 15 

«9. Gökten bereketli yağmur yağdırdık, onunla bahçeler, arpa, 
buğday gibi biçilecek taneler, 10. Tomurcukları birbiri üzerine kat kat 
yığılmış, meyveleri çoğalmış ulu hurma ağaçları bitirdik. 11, Hep bunlaz kullara rizk olmak içindir. Kuru bir halde bulunan bir memlekete 
onunla taze hayat verdik. İşte mezardan çıkış da böyle olacak, 15. İlk 
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defa yarotmadan âciz mi kaldık ki tekrar diriltmeden Gciz kalalım. 
Hayır, onlar, bu yeni yaratılışta şüphe içindedir.» 

Yüzyıllar ve bin yıllar önce gerçek bir cennet haline getirilen Anadolu, sonra sert eprövler yurdu edilmesi sonucu, 
kupkuru kalması sözkonusu olmuştur. Oysa üstteki ayette 
belirtildiği gibi, tekrar diriltme ilâhi vetiresiyle hiç kuşkusuz kutsal beşeri emeğe misliyle verilecek göksel rahmet 
altında Anadolu, çok eskiden olduğu gibi Yüce Görev için 
veniden yaratılacaktır. (Cennet edilecektir). 

Yani yaşam, gene gövertilecektir Anadolu'dan... 

Çünki yer ve gökyüzünün tüm madde ve yapısına tam 
anlamıyla hakim ve sahip olarak, onlara istedikleri şekilde 
tasarruf edebilen, Yüksek Ruhsal Planlar, aşağıda, yani fizik dünya üzerinde oluşan bir liyakât ve hakka göre o liyakât ve hak ediş bölgesine olağanüstü yardım, himaye ve 
rahmeti sürekli indirmekten biran bile geri durmayacaklardır. 

Kur'an: 51/47 -48 

47. Biz göğü kendimize mahsus bir kuvvet ve kudretle bina ettik. Biz her şeyi de genişletiriz. 48. Yeryüzünü biz düzenledik, biz ns 
güzel düzenleyiciyiz.» 

Artık, tüm dünya beşeriyeti, kademeli olarak, Göksel 
Yönetici Mekanizma Hiyerarşisi'ni tanıyıp, yeryüzündeki 
tüm faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin karşılıkları, İlâhi Karma Terazileri'nin tartılarından müsbet veya menfi değerler 
olarak alacakları bir aşama ve son devreye girmektedir. 

İşte, birzaman önce sessiz ve derinden başlatılan Kıyamet Göksel İşlevi, Türkiye'yi ve halklarını, son derece Kütlu 
ve İlâhi bir Faaliyet'in etki ve rahmet alanı içerisine almıştır. 

Bu liyakât ve oluşacak hakkın, dilenir ki, hakedeni olarak milletimiz, Kıyamet Göksel İşlevi'nin bilge rehberliğini, 
tüm dünya halklarına ve uluslarına bu hakkını yitirmeden 
sonuna değin yapsın... 

Kur'an: 13/11 

.«{...) Bir kavim kendi tavır ve hareketlerini bozmadikca Allah onlardaki refahı bozmaz. Allah bir kavim için ukubet isterse onu reddedecek yoktur. (...)» 
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insanlığın Kıyamı ve Altın Gag 


Yeryüzü tüm insanlığını birden ilgilendiren bir kozmik 
olgu ve olaylar serisi, için için oluşmakta ve giderek O An'ın 
gelişini hazırlayan bir süreç ile ve O Olay'ın gerçekleşmesine yönelik olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Artık yüksek gerçeklere kapalı en katı kişilikli insanları bile yumuşatmaya başlamış olan yüksek enerjilerin, Dünya Evrim Veriteleri olarak somut bir halde açığa çıkarılacağı yakın günlerin ertesinde, yeryüzünün heryanındaki Altın Çağ Misyonları yoğun çalışmalar içerisindedirler. 

Evren'in çeşitli sistemlerinden toplanmış ve bu dünya 
planetinde özel bir evrim sürecine tabi tutulan varlık sistemlerine, beşeriyet evrim kademesinin belirli ilk asamalarının ve safhalarının yüzbinyıllardır yaşatıldığı Uzun Dünya 
Evrim Devresi'nin bu varlık sistemleri için nihayete eris kısa dönemi içine girilmiştir. Bu safha Kıyamet Dönemi'dir. 

Kıyamet Dönemi, bu varlık sistemlerinin; idrakleniş, bilinçleniş, akıl, ve vicdan sahibi oluş gibi nicelik ve niteliksel değişimlere uğradığı bir son aşamadır ve bu aşamada 
bu varlık sistemlerinin böylesine değişimlere uğramalarını 
sağlayıcı yüksek enerjiler, somut düzeyden, bir zaman sonra Bilgi Kitabı ile verilecektir. Bu Kitab'ın Yüksek İlâhi 
Hakikâtleri'nin incelenmesi, gözlemlenmesi ve düşünülerek, 
onların sosyal ve özel yaşamlarda tatbikatlarının yapılmaları; işte üstte sözkonusu edilen enerjiyi bu düzeyden açıga çıkartacaktır. Çünki bilgi enerjidir ve yüksek bilgi de 
beşeri soyut ve somut uygulamalar ile yüksek enerjiler 
oluşturur. 


a — İnsanların Yüksek Rehberleri ve 
Kozmik Kökenleri 


Aşağıda, yeryüzüne onbin yıllardır gelerek insanlığı evrim üzre irsal ve irşâd eden ve her devirde isimleri değişik 
ifade edilmiş ve halen Vazifeli denilen göksel varlıkların yeryüzüne nerelerden geldiklerini belirten bir kısa özet bilgi 
vermek istiyoruz. Bu bilgiler, insanların bazı önemli hususların bilinç ve idrâklerine varabilmeleri için son derece 
önemlidir. 

Çağımızda Dünya halklarını ve yeryüzünün doğasını saran yersel ve göksel olaylar, girişimler ve tüm ilâhi etmenler, Dünya insanlığına bir kozmik olguyu müjdelemekte ve 
belirtmektedir: 


Kıyamet başlatılmıştır. 

Kıyamet kıyam ediştir. 

Kıyam ediş şuurlanış ve idrâkleniştir. 

Nice onbinlerce yıldır yeryüzü, beşeri evrim okulu olarak kullanılmaktadır. Ve nice varlık toplumları, beşeri toplumlar, bu yeryüzü okulunu çeşitli evrim süreçlerinde :bitirmiş ve diğer yüksek planetlere gitmişlerdir. 

Bunca onbinlerce yıldır şu veya bu türlü ve düzeylerde 
evrimleştirilen beşer toplumlarının bu öğrenimlerinde onları okutan, öğreten, yetiştiren ve yönlendiren gene yüzbinlerce her düzeyden yüksek fizik ve spiritüel öğretmenler de yer 
almışlar, işlev görmüşler ve görmektedirler. 

Spiritik Plânlar'a ve diğer yüksek planetlere mensup 
büyük üstadlar şimdiye değin açıklanmaları öncelikle yerinde olan şu kimlikler altında yeryüzü insanları arasında bulunmuş ve bulunmaktadırlar: 

a — Çeşitli kimliklerdeki varlıklar. 

b— Kimlikleri belirsiz varlıklar. 

c — Peygamberler. 
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d — Veli'ler. 

e — Evliyalar. 

f— Bilge din adamları. 

g — İnisiyatörler. 

h— Bilim adamları. 

1— Büyük sanatçılar. 

i— Büyük düşünürler. 

j — Devlet adamları. 

k — Sosyal devrim liderleri. 

1— Sosyal devrim teorisyenleri. 

m — Büyük Spiritistler. 

n — Ufolojistler. 

İşte bu statülerin bilge fonksiyonerleri olan Göksel Üstadlar, kendi yüksek çaba ve uğraşlarıyla binlerce yıldır dünya insanlığının doğal karmalarını, evrimleşme yolunda, onlara yaşata yasata bu devre Dünya Rab Mekanizması'nm Büyük Devre Evrim Programı'nı gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Kozmik Üstadlar özellikle şu ortam ve yerlerden gelmektedirler: 

a— Çok nadiren sistemimiz dışı çok yüksek sistemlerden. 

b — Merkezi Satürn Büyük Yönetici Konseyi'nden ve 

halklarından. 

c— Merih Yönetici Konseyi'nden ve halklarından. 

d— Venüs Yönetici Konseyi'nden ve halklarından. 

e — Yeryüzü yakın uzayındaki uzay gemilerinden. 

f— Yeraltı Aydınlık Dünya Devleti Agarta’dan. 

g — Dünya Ruhsal Plânları'ndan. 

h — Bazı Kuyruklu Yıldızlar'dan. 

Bir kozmik üstadın yeryüzünün şu ya da bu yerinde ve 
şu zaman ve şartlar içerisinde ortaya çıkışı hep Dünya Râb 
Mekanizması'nın bu devre için saptadığı Büyük Evrim Senaryosu'na dahil ve bağlıdır. 

Buradan anlaşılır ki, büyük kozmik üstadların yeryüzünde yaptıkları ve söyledikleri şeyler Dünya Râb Mekanizması 
Hiyerarşisi tarafından saptanmış ve uygulamaya sokulmuştur. 
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Öyleyse yeryüzündeki her türlü göksel fonksiyoner, İdareci Mekanizma'nın birer maşası, yeryüzü laboratuvarında 
göklere bağlı olarak çalışan birer laborantıdırlar. 

Çağımızda da Dünya Râb Mekanizması'nın programına 
bağlı olarak; çeşitli fizik ve spiritik konseylerden gelmiş pek 
çok göksel büyük üstad, üstad ve bilge varlıklar yeryüzünün 
çeşitli yerlerine enkarne edilmişlerdir. 

Onların enkarne edilecekleri yani içine yerleştirilecekleri 
toplumlar, toplum içi yerleri ve statüleri ile yapacakları fonksiyonlar hep İdareci Mekanizma tarafından önceden ve sonradan saptanmış, belirlenmiştir. 

Göksel Kıyamet İşçileri'dirler onlar... 


b — İnsanlığı Realitelerine Göre Ayırmak 


Yeryüzü beşeriyeti içerisinde, çok çeşitli kozmik evrim 
yönlü ve değişik sistemli varlıkların toplulukları. bulunmaktadır. Genelde onlar, aynı ortak Veriteler’e doğru evrimlestirilmektedirler. Fakat bu her bir özel topluluğun Kozmik evrim programlarına uygun gelecek özel realite kademelerinden 
geçmeleri gerektiği için ve bunun yanısıra Veritelere ulaşıncaya kadarki aşılacak evrim - gelişim sürecinde yeterli şuur 
zenginliğini sağlayıcı çok yönlü ve kıyas bilgili deneyim ve 
gözlemleri de yapabilmeleri gereklerinden ötürü, yeryüzünde 
şu Altın Çağ veya Kıyamet Devresi'ne gelinceye değin çok sayıda realite kademesi ve onların çeşitli pratik - teorik mizansenleri oluşturulmuştur yeryüzünde. 

İnsanlık, çeşitli rcalitelerin özel alanları içerisine alınmıştır. Fakat önceden, kuşkusuz, insanlar bu ayrı realiteler 
için tasnif edilmişlerdir. Bu olay Tekvin - 1'de, «Rabbin insanlığın Dillerini Ayırması» sembolik kelime ve ifadeleriyle 
verilmiştir. Burada, aşağıdaki Bâb'daki diller kelimesi yerine 
realiteler kelimesini koyarak okuyunuz: 


Tevrat: 11/1 -9. 


«Ve bütün dünyanın dili bir, ve sözü birdi. Ve vaki oldu ki, sarkta göçtükleri zaman, Sinar diyarında bir ova buldular; ve orada oturdular. Ve birbirlerine dediler: Gelin, kerpiç yapalım, ve onlari iyice 
pişirelim. Ve onların taş yerine kerpiçleri, ve harç yerine ziftler: vardi, Ve dediler: Bütün yeryüzü üzerine dagilmayalim diye, gelin, kendimize bir şehir ve başı göklere erişecek bir kule bina edelim, ve 
kendimize bir nam yapalım. Ve Âdem oğullarının yapmakta, olduklorı şehri ve kuleyi görmek için Rüb indi. Ve Rüb dedi: İşte, bir kavmdırlar, ve onların hepsinin bir dili var; ve yapmağa başladıkları şey 
budur; ve şimdi yapmağa niyet ettiklerinden hiç bir şey onlara men 
edilmiyecektir. Gelin, inelim, ve birbirinin dilini anlamasınlar diye, 
onların dilini orada karıştıralım. Ve Râb onları bütün yeryüzü üzəri- 
ne oradan dağıttı; ve şehri bina etmeği bıraktılar. Bundan dolayı 
onun adına Babil denildi, çünkü Râb bütün dünyanın dilini orada karıştırdı, ve Rab onları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı.» 

Burada görüldüğü gibi, dillerin, yani realitelerin ayrılması ve onların içiçe kompleks bir halde birleştirilerek dünya 
evrim tarihinde bir bütün olarak ortaya konması, onlar vasıtasıyle Ortak Veriteler'e varıncaya kadarki; idrâk, bilinç, 
akıl, düşünce, vicdan, moralite vb. kazandıracak olan şuur 
zenginliği gözlem ve deneyimlerinin 2 yapılabilmesini 
sağlamak içindi bir bakıma da. 


c — Ayrılıkidr ve Gerekçeleri 


Ayrılıklardan nasipler alınıncaya değin ayrı kalınacaktir. Bunun için Kuran'da, aşağıdaki ifadeler açıktır: 

Kur'an: 11/118 

«118. Rabbin dileseydi insanlığı bir tek ümmet kılardı, Fakat yapmadı da onlar daima ihtilâf edip durdular.» 

Kuran: 16/93 

«93. Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini 
yoldan çıkarır, dilediğini de hidayete eriştirir. Yaptığınız işlerden sizi 
susturmak için her halde sorulacaksınız.» 

Kuran: 43/83 

«Artık onları bırak da vadolundukları azap gününe kavuşuncaya 
kadar beyhude işlere girişsinler, oyuna dalsınlar.» 

Kur'an: 43/32 

«Bütün insaniarın tek bir ümmet olması gibi bir mahzur bulunmasaydı (...)» 

Değişik evrim eğrileri çizen ve değişik zaman koordinatlarında hareket eden insan toplumlarının bu ayetlerde 
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de belirtildigi gibi serbest tatbikat uzun asamasindan gecmeleri evrim plân ve programı gereği zorunluydu. 

Bu uzun ayrılık ve karşı karşıya gelme dönemi içerisin: 
de insanlar, oluşturulan realite alanlarının içlerine çok sayıda enkarnasyon ve reenkarnasyonlarla gire çıka son tah- 
` lilde genel bir Veriteler nezdinde birleşme aşamasına ulaşmışlardır. 


Artık, tümü, çeşitli yakınlık ve uzakhklardan ve igcriklerle çeşitli Dünya Evrim Veritelerini işaret eden mevcut 
realitelerin içlerine kısır döngüler üzre saplanıp kalmış beşer toplumları, bu üzücü durumlarından Genel Evrim Veriteleri içerisinde ve karşısında birleşmek, toplanmak ve kendilerine bir çeki düzen vermeleri için yeni bir Tesir Kuşağı 
içerisine alınmaktadırlar. 

Bu tesir kuşağı Altın Çağ'dır. 

Bu tesir kuşağını Yeryüzündeki ve Gökyüzündeki Vazife Hiyerarşisi; Parapsikoloji, Spiritoloji ve Üfoloji bilimlerini oluşturup, onlar vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Apaçıktır ki, bunlar, tüm insanlığa, aynı teori ve 
pratiklerle ve tümünü aynı Veriteler (hakikâtler) içerisine 
almak üzrç hitap etmektedirler. 


d — İnsanlığı Ayıran Realitelerin Kaldırılışları 


Beşeriyet, çeşitli realiteler içerlerinde tasnif edilmiştir. 
Beşeri evrim, bu realitelerden birer birer geçişle mümkün 
olabilmektedir. Ne var ki, son tahlilde, tüm beşeriyetin aynı hakikâtler avlusunda toplanarak birleştirilecekicri de kesenkes bir gerçektir. 

Dünya bu uzun evrim devresinin çıkış kapısı tektir ve 
beşeriyet birer birer ve hep birlikte ancak bu tek kapıdan 
kozmosun diğer evrim kürelerine gitmek üzere dışarı çıkabilirler. Fakat bu tek ve zorunlu çıkışa varmadan önce çıkışa aday tüm kişilerin dünya aynı hakikât bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu ise, bir ortak, kollektif bil- 
” gi tedrisinin bir zaman için tüm dünya beseriyetine vázedilmesini, gösterilmesini, anlatılmasını ve benimsetilmesini gerektirmektedir. 
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O halde, bu ortak bilgi sistemi halen mevcut ve kollektif nirvanayı gerçekleştirmeye yetersiz tüm bilgilerin yerine güncel yaşama dahil edilmelidir. 

O halde, herbiri birer araç olarak geçerli ve var olan 
çeşitli realiteler artık batıl olmuşlar ve onlar artık iptal 
edileceklerdir. 

O halde, bu realiteler yerine bundan böyle, tüm beşeriyete aynı içerik ve ölçülerle hitap eden ve bu evrim devresi amaçları olan hakikâtler (veriteler) sosyal yaşamda tesis 
edilecektir. 

Bu durum, aşağıda verdiğimiz Kur'an ayetinde de açıkça ifade edilmiştir. 

Kur'an: 3/9 

«Rabbimiz, muhakkak sen, geleceğinde şüphe bulunmayan günde insanları toplayansın. Şüphe yok ki Allah, va'dinden dönmez.» 

Burada belirtilen, geleceğinden şüphe olmayan gün, Kıyamet Günü veya diğer adıyla Kıyamet Dönemi'dir. Bu dönemde beşeriyetin toplanacağı, örnek ayetleriyle kesenkes 
belirtilmiş ve vâdolunmuştur. (Bkz: e-şıkkı) 

Bir diğer ayet de şöyledir: 

Kuran: 2/118 

«Yahudiler ve Nasraniler birbirlerini mesnetsizlikle suçlarlar. Halbuki hepsi de kitap okurlar, Bilgisizler de aynen onlar gibi söylerler, 
Allah aykırılığa düştükleri şey yüzünden kıyamet günü aralarını bulur, gerçek hükmü verir elbet.» 

Burada da açıkça söylendiği gibi, halen dünya beşeriyeti, amansız ve kronik bir hâl almış olduğu görülen ayrılığa düşülmüş tüm teori ve pratik realite sistemleri içerisinde birbirleriyle cebelleşmekte, savaşmakta, sürtüşmekte ve birbirlerine iyice düşman olmaktadır. İşte, bu ayette belirtilen beşeriyetin aralarının bulunması; onların tümü için aynı olan 
Hakikât Bilgileri'nin artık evrim olguya, sosyal yaşama sokulması ve haklı ve haksızın, kıyamet göksel terazilerinde 
tartılarak sonuçların itirazsız benimsenmesidir. 

Bu konuda bir ayet te şudur: 

Kur'an: 16/92 

«(...) Bir topluluk diğer bir topluluktan daha çok ve üstün diye 
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yeminlerinizi bir düzen haline koymayın; Aliah sizi bununla sinar ve 
hakkında: ayrılığa düştüğünüz şeyi de kiyamet günü size açıklar, bildirir.» 

Ayette söylenen, ayriliga düşülen şeylerin kıyamette 
açıklanıp, bildirilmesi, tüm realitelerin gerçek neden ve mahiyetlerinin açıklanması ve onların yerlerine artık Genel Hakikâtler'in bildirilmesidir. 

İşte tüm bu ilk elden sunduğumuz ayetlerde belirtilen 
iemel ortak özellikler şudur: 


a— Bir kaçınılmaz genel toplanış günü gelecektir. 

b — Ayrılığa düşülen şeyler açıklanacaktır. 

c — Tüm beşeriyetin birleştirilmek üzre araları bulunacaktır. 


Çünki, Altın Çağ olarak belirttiğimiz Kıyamet Dönemi 
içerisinde tüm beşeriyet, genel ve ortak Bilgi ve Hakikâtlerle, Doğrularla aynı yöne doğru götürülecek, ilerletilecek 
ve nirvanik kurtuluş kapısından güzelim diğer planetlerin 
yüksek insanlıkları aralarına serpiştirilecektir. 

Bunca anlatılan açıklayıcı ve birleştirici faktör işte o 
görkemli Göksel Yapıt olan Bilgi Kitabı'dır. 


e — Tüm İnsanlığın Biraraya Toplanacağı 
Kıyamet Günü 


İnsanlık, dünya evriminin sonunda elde edeceği Veriteler'in bilgi ve bilgeliğini edineceği Altın Çağ'a ulaşıncaya degin belirli sayıdaki Veriteler'in özel deneyim, gözlem ve gelişim alanları olan Kademeli Realite Sistemleri içlerinden 
geçirilerek halen şimdilerde sözkonusu Altın Çağ'a giriş dönemine ulaştırılmıştır. Bu dönem bir dönüşüm, bir beşeri 
mutasyon, bir Genel Devrim ertesidir. 

İnsanlık birleştirilecektir, çünki artık tüm insanlık için 
ortak bir Tesir Alanı, Tesir Konisi veya Tesir Kuşağı olan 
Altın Çağ'da tüm insanlığa; insanlık için En Yüksek Bir olan 
Âlemlerin Rabbi Allahtan indirilmiş Veriteler Kitabı, diğer 
adıyla Bilgi Kitabı ile hükmolunacak ve böylece, ayrılıklar 
giderek ortadan kaldırılacaktır. İnsanlığın birleştirilmesi 
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olayı Kuran'da, insanlığın toplanması şeklinde ifade edilmistir, 

Kuran: 10/28 

«O gün onların hepsini toplayacağız, (...)» 

Kuron: 10/45 

«O gün Allah onları sanki gündüz bir saat kadar kalmışlar gibi 
bir holde toplayacak.» 

Kuron: 3/25 

«Geleceğinden hiç şüphe olmayan günde, onları topladığımız ve 
haksızlık yapılmıyarak herkese kazandığı eksiksiz verildiği zaman, nasıl olocok?» 

Kur'an: 50/44 

«© gün yer yarılıp onlar mezarlardan süratle çıkacaklar, işte herkesin toplanacağı gün budur. O, bize göre kolaydır.» 

Kur'an: 42/15 

«İşte bundan dolayı tevhide davet et, sana nasıl buyurulmuşsa 
bu yolda öyle sabit dur, onların heveslerine uyma, de ki ben Allah'ın 
indirdiği Kitaba inandım, aranızda adalet yapmakla emrolundum. Allah hem bizim Rabbimizdir, hem sizin Rabbinizdir. Bizim amellerimiz 
bize, sizin amelleriniz size, Sizinle oramızda kavga kalmamıştır. Allah kıyamette bizimle sizi biraraya toplayacak, hepimizin dönüşü 
O'nadır.» 

Kur'an: 6/12 

«De ki: «Göklerde ve yerde olanlar kimindir?». Cevap vermezlerse, de ki; “O, Allah'ındır” Allah fazl-ü keremi ile nefsine rahmet yazmıştır. Sizi şüphe götürmeyen kıyamet günü toplayacaktır, Kendilerini ziyana sokanlar O'na inanmazlar.» 

Kur'an: 4/87 

«Allah ki ondan başka tapacak yoktur. Sizleri kopmasında şüphe 
edilmeyen kıyamet gününde toplayacaktır. Allah'tan ziyade gerçek 
sözlü kim olabilir?» 

Kur'an: 42/7 

«(..) Kopmasında şüphe götürecek hiçbir şey bulunmayıp mahlükatın toplanacağı günden korkutmaklığın için (...)» 

Kur'an: 44/40 

«Hok ile batılın ayrılacağı gün yok mu, o, hepsinin birarada toplanacakları belirli bir vakittir.» 
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f— Kıyamet Günü Rahmeti 

Kıyamet Günü, gerçekte asıl anlamıyla Rahmet Günü 
veya Kuran'daki bir ismiyle de Din Günü'dür. Din Günü ise, 
süregiden evrim devresi içinde, Özel İdrâk Dönemleri'ni belirler. 

Antik İnisiyasyonlar'da inisiye olacak aday kişiler, uzun 
bir bedensel, zihinsel ve ahlaki eğitimlerden sonra, o inisiyasyonun İnisiyatörü tarafından kendisine üstadlık payesi 
ve bununla birlikte de ancak o aşamada öğrenilebilen Gizli 
Kutsal Sırlar'ı verirdi. 

— Bu Kutsal Sırlar'ı almak ile o kişi onca zamandırki 
zorlu epröv, sınav ve eğitiminin sonundaki Rahmet'e 
kavuşurdu. 

— Bu aşamada alınan Kutsal Sırlar ile o kişi şahsi kr 
yamına yani bilinçleniş ve idrâkleniş sürecine girer 
ve nirvanasına ulaşırdı. 

Dünya insanlığı da böylesine bir uzun, bedensel - zihinsel ve ahlaki eğitimden sonra, benzer şekilde kendi Yüksek 
İnisiyatör Sistemi olan Dünya Râb Mekanizması'ndan bu 
amansız eğitim ve öğretimin sonunda hakedeceği Dünya 
Okulunu Bitiriş Belgelerini alabilecektir. Bu belgeler ki onbin ve yüzbinyıllardır bu çetin evrim serüven ve sürecinin 
başarı ve kutlamaları olarak, daha yüksek gezegenlerin beşer toplumları aralarına girebilme izin ve liyakât evraklarıdırlar, diplomalarıdırlar. 

— Bu Kutsal Belgeler ya da Bilgiler ile insanlık şunca 
zamandırki zorlu evrim ve gelişiminin sonundaki 
Rahmet'e kavuşacaktır. 

— Bu aşamada alınacak bu Kutsal Bilgiler ki; O, Bilgi 
Kitabı'dır, insanlığı genel kıyama yani bilinçleniş ve 
idrâkleniş sürecine sokacak ve Dünyasal Nirvana'ya 
ulaştıracaktır. 

Aşağıdaki Hadis'te, bu anlatılan hususların çok güzel 
bir ifadesi vardır. Bu sözdeki gazap, sözkonusu uzun epröv 
ve sınavlar dönemidir ve bunun ardından Rahmet'in galip 
gelmesi de işte bu Rahmet Bilgileri'nin Rahmet Olgunluğun 
ve Rahmet Kurtuluş'un insanlığa nasip edilişidir. 
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Hadis: Hz. Muhammed 
«Allah, canlıları yarattığında Arşın üstünde, nezdindeki bir Kitaba: 
iakiküt, rahmetim gazabima gâlib gelir, diye yazdı.» 


g — Kıyamet Bilgi Kitabı 

İnsanlığın Kıyameti, yani bilinçleniş, idrakleniş, vicdanlanış ve bilgeleşmesi, bunları sağlayıcı yüksek enerjili bilgiler ile mümkündür. Bu bilgiler olmaksızın insanlığın bilinç 
ve idrakliliği kapalı, kısır ve ters etkili bir şekilde ve giderek nefsani gelişime dönük, maddenin varlık üzerindeki hakimiyetini sağlayıcı ve maddeye tutsaklığa yolaçıcı bir şekilde gelişir. Yeryüzünün, şimdiki kahredici hali buna bir 
bakıma örnektir. 

O halde Beşeri Gerçek Kıyamet için, bunun orijinal 
enerjilerini, bilgilerini, yolunu - yordamını gösteren ve bildiren Esas Rahmet Kanalı'nın insanlığa açılması gerekmektc- 
dir. Ve artık yeryüzünde bedenlerin egoizmi değil, ruhların 
ilâhi egemenliği tesis edilmelidir. İşte bu İlâhi Egemenlik 
için yeryüzüne yoğun Rahmet Enerjileri’nin verilmesi dönemi başlamıştır. Bu olay, Güneş Sistemimizin Balık Burcu'ndan bu yüzyılın başlarında Kova Burcu'na girmesiyle oluşma halindedir. Bu Burcun kudretli enerji ve tesirleri, insanlığın spiritüel gelişimini sağlayıcı özellikler taşımaktadır. Bu 
Kozmik Tesir Şebekesi içerisine giriş, dikkat ediniz, Kıyamet Dönemi'nde başlamıştır ve Kıyamet Dönemi aynı zamanda Altın Çağ'dır ve bu Çağ'da insanlık kollektif olarak 
bir Rahmet'e mazhar olmaktadır. 

Hadis: Hz. Muhammed 

«Yüce Allah için yüz rahmet vardır. Bunlardan bir rahmeti, cin, 
insan ve hayvanlar ve haşerat arasına indirdi. (...) Allah Teâlâ doksan dokuz rahmeti geriye bırakdı, kıyamet günü kullarına onlarla rahmet edecek.» 

İşte bu Hadis'de belirtilen 99 Rahmet; bu Altın Çağ'ın 
veya diğer ismiyle Kıyamet Devresi'nde ortaya çıkan bu Kozmik Rahmet Tesirleri'dir; ve.işte bu Yüksek Tesirler içerisinde yapılacak Kıyam Deneyimi - Gözlemi ve Uygulamaları 
nın Temel Bilgileri'ni kapsıyan ise, Bilgi Kitabı'dır. Spirittel gelişime yolaçıcı bu Kozmik Tesir Alanı'nın Rahmet Enerjileri, ancak Bilgi Kitabı'nın Yüksek Bilgileri'nin soyut ve 
somut uygulamaları sonucunda edinilebilir; ve İnsanlığın 
Dünyasal Kıyamı'nı sağlayacak tek yol da budur. Bu kıyam 
ediş, dünya beşeriyetinin, bir üst beşeri evrim safhasına çıkmasına olanak veren bir yükseliştir, bir olgunlaşmadır. 


5. BOLUM 


Bilgi Kitabı Genel Tanıtımı 


Bilgi Kitabı'nın tüm insanlığa bir Kıyam Rehberi olarak 
verilmesine oldukça az ve sayılı günler kaldıkça, bu konu 
hakkında da giderek kesin bilgiler, açıklamalar, kanıtlar, ölçüler ve direktifler tüm Dünya beşeriyetine aktarılmakta ve 
aktarılacaktır da... 

Bilgi Kitabı, diğer bir ismiyle, Hakikâiler Kitabı'dır. Hakikâtler, Dünya planeti bu evrim devresi içerisinde beşeriyetin teorik ve pratik olarak ulaşmak durumunda ve zorunda oldukları evrimsel düzeyin tüm bilgilerini kapsar. Bu bilgiler şu tarzlarda içerik taşımaktadır; 


a— Bilgi Kitabı Hakikâtleri, çözümleyicidir. 

b— Bilgi Kitabı Hakikátleri, sentezleyicidir. 

c— Bilgi Kitabı Hakikâtleri, tasnif ettirticidir. 

d— Bilgi Kitabı Hakikáileri, yol göstericidir. 

Burada görüldüğü gibi, Bilgi Kitabı Hakikátleri, tamamen tüm devre evriminin ölçülüp biçilmesinde ve tahlil edilmesinde kesenkes İlahi Bilgi formüllerini, anahtarlarını, il- 


kelerini, kurallarını ve yasalarını, yol ve yordamını, usül ve 
adabını kapsamaktadır. 

Dünya beşeriyeti, kendilerine düne değin verilen sembolik, kapalı ve eksik bilgiler ile düşe kalka sert eprövler 
aşamalarından geçirilerek, artık açık bilgi ile yüksek bilgelik ve anlayış, idrâk, bilinçlilik ve akılcı vicdanlılığa doğru ilerletilmek durumundadır. İşte bunu sağlayıcı olarak, 
tamamen matematik kesinlikli bilgiler gerekmektedir. Bu 
bilgiler artık, kendi konularına ilişkin hakikâtlerin tâ kendileri olmalılar. Bilgi Kitabı Hakikdtleri, iste bu tâ kendileri olan; sonuç doğrular, temel doğrular, rehber doğrulardır. 


Bilgi Kitabı tamamen ve tamamen Göksel Kelâm'dır. 
Zamanı geldiğinde öğrenileceği gibi, bu Kifab'ın tüm bilgileri Âlemlerin Rabbi Allah'dan gelmiştir. Bu yüksek Râb Sistemi, ancak kendi Levhi Mahfuzu'nda veya diğer ismiyle, 
Ana Kitabında mevcut olan bilgileri, tahayyül ve tasavvur 
dışı yüksek mekânından yeryüzüne indirmiş ve bu bilgileri, 
işte Bilgi Kitabı dediğimiz hâle sokmuştur. Bilgi Kitabı'nın; 
noktalarından virgüllerine, seçilen kelimelerden, cümle yapilarina ve ifadelerden tüm genel düzenlenmesine değin tüm 
kapsamı, tamamen ve tamamen, kesinlikle ve kesinlikle 
Âlemlerin Rabbi Allah tarafından tanzim ve tertip edilmiştir. 

Âlemlerin Rabbi Allah Katı'ndan bu Hakikât Bilgileri” 
nin indirilişi sırasında hiçbir şekilde beşer varlıklarının ve 
beşerüstü varlıklarının bilemeyecekleri, tasavvur ve tahayyül edemeyecekleri İlâhi Mekanizmalar; indiriliş kanalı olusturulmak üzre biraraya getirilmiş, devreye sokulmuş ve vazife görmüşlerdir. 

Bu Vazife'nin gerçekleştirilmesinde ve özel son aşamasında, fizik dünya üzerinde kuşkusuz bir asıl yetkili bedenli görev alacak idi. Bu yetkili bedenli, Güneş Sistemi dışından ve çok yüksek bir Mekân'dan gelmeliydi. Bu yüksek varhk, bu Kitab'ın hazırlanışında, Âlemlerin Rabbi Allah'a fizik dünya üzerinde birinci dereceden hizmet edecek son derece gelişmiş ve bir Yüksek İlâhi Vasıflı Şahsiyet olmalıydı., Ve o, öyle bir varlık idi. 

Bilgi Kitabı'nın hazırlanışında bu yüksek varlık, Âlemlerin Rabbi Allah tarafından, fizik dünya üzerinde, (İlâhi 
Enerjiler'in söze ve yazıya dönüştürüldüğü son uç noktada) 
bir vasıta olarak kullanılmıştır. 
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Bu yüksek varlık, Bilgi Kitabı'nın hazırlanışmda ancak 
bedenli yetkili olarak vasıtalık yapmıştır. 

Bu yüksek varlık, Bilgi Kitabı'nın hazırlanışında ancak 
bedenli yetkili olarak vasıtalık yapmıştır. 

Bu yüksek varlık, Bilgi Kitabı'nın hazırlanışında ancak 
bedenli yetkili olarak vasıtalık yapmıştır. 

Bilgi Kitabı, hiçbir beşer ve beşerüstü varlığın eseri degildir. 

Bilgi Kitabı, hiçbir beşer ve beşerüstü varlığın veya varlıkların şu veya bu türlü bir bilgi katkısına, inisiyatif veya 
hakka sahip olamadığı ve asla da olamayacakları bir İlâhi 
Kelâm'dır. 

Bilgi Kitabı, Âlemlerin Rabbi Allah'ın Dünya'ya nasbettiği apaçık Kelâmı'dır. 

Bilgi Kitabı, dünya dünya olalı beri beşeriyetin ilk kez 
nasiptar olacağı bir Hakikâtler Kitabı'dır. 

Bilgi Kitabı, diğer hakikât bilgilerinin yanısıra, dünyanın oluşumundan bu yana beşeriyetin geçirmiş olduğu evrim safahatinin, dün, bugün ve yarınını kesenkes bilgilerle 
kapsayan bir Hakikâtler Kitabı'dır. 

Bilgi Kitabı, dünya varlık sistemi için en yüksek olan 
Bir tarafından ancak bilinen ve beşeriyete bildirilecek olan 
Hakikâtler Kitabı'dır. 


BİLGİ KİTABI 


DAS WISSENS BUCH 


THE KNOWLEDGE BOOK 


LE LIVRE DE LA CONNAISSANCE 


Se İY Hu 
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a — Spiritoloji, Parapsikoloji, Ufoloji 


Tüm bilimler, üç esas bilimin anlaşılmasını sağlayacak 
şekilde, sahip oldukları ve olacakları bilgi, gözlem ve deneyleri ile bu bilimlerin çevresinde halkalandırılacaklardır. Beşeriyeti, dünya evrim amacına yöneltecek olan bilimler oldukları için asıl geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak olan bilimler olarak yalnızca Spiritoloji, Parapsikoloji ve Ufoloji 
vardır, Gerçek Spiritüel Uygarlık, ancak varlığa ve onun evrimine yönelik olan bu bilimlerin, tüm maddi ve manevi yaşam yollarında rehberlikleriyle mümkündür. Gerçek görüş 
ve bilgiler, ancak bu bilimlerden edinilebilir. Çünki onlar 
gerçekte, beşeri varlıkların dışında ve beşeriyeti şuur alanları içerisinde sarıp sarmalayan Yüksek Varlık Sistemleri 
tarafından beslenirler. Ve diğer tüm bilimlerin ve bilgilerin 
gerçek ve orijinal mahiyet ve neden - sonuçlarını ancak ve 
ancak bu üç temel bilim ile kavramak, izlemek ve beşeri 
evrime hizmet ettirmek mümkündür. 

Amaca gidilecek yolda, araçlar amaç edinilirse, işte orada bir yozlaşım, bir yavaşlayış, bir çöküş oluşur. Oysa her 
ne türden olursa olsun, araçlar sadece araçtırlar ve hizmet 
sürelerini doldurduklarında ve yıpranım sınırına vardıklarında bilgece terkedilmelidirler. Yerlerine daha yeterli olanlar ile gene amaca doğru gidilmelidir. 

Diğer bilimler, Spiritoloji, Parapsikoloji ve Ufeloji’nin 
ancak yan dalları durumundadırlar. Varlığı şu aşamada nihai evrimsel sınıra ve ışık alanına götürecek olan asıl bilimler bu söz konusu üç bilimdir. Ve beşeriyet bu son kıyamet aşamasında kütlevi olarak bu bilimlere yöneltileceklerdir. 

Bu üç bilimin bilgi ve hakikatleri, ancak birbirleriyle 
son derece dikkatli ve bilgiye dayalı sentezleriyle edinilebilir. Çünki onlar birbirlerine bağlı ve neden - sonuç iliskileri içinde belirli hakikâtlerin çeşitli tezahür, bilgi, süreç ve 
olaylarını kapsarlar. Birbirleriyle gözetildikleri oranda, bu 
bağlaşık bilimlerin hakiki içerikleri elde edilebilir. Belirli 
ampirik gözlem ve sonuçlar olmadık kısır döngü ve içinden 
çıkılmaz saplantılara vardırır çalışma ve araştırmaları. 
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Parapsikoloji 


Gerçekte her şeyin rölatif olduğunu, herşeyin birbirlerine bağlı olduğunu ve fakat determinizmin sürekli olmadığını ve daima belirli bütünlükler taşıyan olgu ve şeylerin tümevarım ve tümdengelimlerle genel olarak belirlenmeleri 
gerektiğini ve hükmün ve bilgilerin ancak bundan sonra ortaya Konulmaları gereği sürekli hatırda tutulmalıdır. 
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b — Bilgi Kitabı ve Anlaşılması Koşulları 


Herhangi bir konunun veya bilginin anlaşılması, ona en 
yakın olan bilgilerin bilinmesi ile mümkündür. Ne varki 
bu en yakın bilgilerin de belirli bir yeterliliğe sahip olması 
gereklidir. 

Beşer varlığının evrensel evrimini sağlayan Yüksek Evrensel Kudretler, beşeriyete ancak belirli kanallardan bilgi 
ve bilgelik verebilirler. İşte bu kanallara en yakın ve oralardan verilenleri en ideal ve yeterli biçimlerde yeryüzü varlığına tanıtıp edindirecek olan objektif bilimler, Spiritoloji, 
Parapsikoloji ve UFOloji'dir. 

Bilgi Kitabı, her ne kadar, tüm bilimlerin ve varlığın 
evriminin tüm Hakikâtleri'ni kapsıyorsa da ve beşeriyet için, 
bu Kıyamet Aşaması'nda gerekli her anahtar bilgi, Bilgi 
Kitabı'nda mevcutsa da, ilk elde Bilgi Kitabı'nın anlaşılabilirliği ve yeryüzünü çözmede kullanılabilmesi, ancak gene o 
Kitabı anlamak için ön bilgiler ve anlayış verecek olan 
Spiritoloji, Parapsikoloji ve Ufoloji ile yeterince uğraşmış 
ve eğitilmiş olmak gerekir. Ve bu üç esas bilimin ise muhakkak diğer bilim branşları ile desteklenmeleri koşuldur. 

Bir bilginin, varlığın şuursal yapısına malolabilmesi yani bilgiye gerçek sahip oluşun kuşkusuz ilk kuralı, o bilginin bilincine varabilmek ile olasıdır. O halde, Bilgi Kitab. 
nın, hiçbir kelime ve ifadeyle betimlenemeyecek Yüksek 
Hakikat Bilgileri'nin gerçekten sahibi olabilmek için, öncelikle onun zeminini hazırlamak, yani Spiritüel, Parapsikolojik ve UFOlojik yeterince bilincine varılmış bilgi, gözlem, deney ve sentezlerin yoğun birikimleri ile dolu olmak gerekir. 
Yoksa güdük ve silik, renksiz yani yetersiz ve de binbir gerilikler ile dolu kişiliklere Yüksek Hakikât Tohumları nasıl 
ekilebilir ve onlar oralarda nasıl yeşerirler... 

Bilgi Kitabı, çok yüksek İlâhi Enerji taşıyan . Bilgiler 
içermektedir. Çünki bilgi gerçekte enerjidir. Bu çok yüksek 
İlâhi Enerjiler'in kişilik dediğimiz, yani varlığın şuur sahalarına. işlenebilmesi, işte onun bu Yüksek Enerjileri tutabilecek ve sindirebilecek bir yapıda olması ile mümkündür. 
Ve şuur sahalarının bu hale getirilebilmeleri ancak ve an- 
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Ba 


BİLGİ KİTABI 


cak sözkonusu üç bilimin hakikatlerini bilmek ve onların 
bilgelik ve ışık yolunda olmak ile mümkündür. Bu hususun 
dışındaki kişiler, isterlerse binlerce kez Bilgi Kitabı'nı okusunlar ne yazıkki bu onlara hiçbir şey vermeyecektir. Binyıllardır Kutsal Kitapları okuyup da halen hiçbir şey olmayıp, bilakis şerlerinden geçilmeyen pek çok din adamları örneği gibi... 
Bunu böyle biliniz... 
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c — Tüm İnsanlığın Tek Kutsal Kitabı 


İnsanlığın Kıyamet Dönemi'nin Tek Kitab'ı olan Bilgi 
Kitabı, yeryüzüne şu bilinen tarih dönemi içerisinde Kitaplı 
Dinler ile indirilen ve pek çoğu her bakımdan beşeri yozlaşıma uğratılmış Göksel Hakikâtler'i orijinal olarak kapsamaktadır. Bu Hakikâtler, İlk Elden, daha doğrusu Âlemlerin Rabbi Allah'ın Kitabı olan Levhi Mahfuz'dan indirilmistir ve dolayısıyla en orijinal ve gerçek ve kapsamlıdırlar. 
Bilgi Kitabı, tim insanlığın ortak ve Tek Göksel Kitabı olacaktır. Tüm beşeriyeti ortak bir anlayış, bilgi, bilgelik, yönelim, amaç ve ışık içerisine alacak olan Bilgi Kitabı, beşeriyeti birleştiricidir. Bilgi Kitabı, azınlıkçı ve özel bir birlik 
oluşturmak için değil ve fakat tüm özel (mistik, dinsel vb.) 
birlikler halindeki inanç ekollerini ve diğer ekolleri tüm olarak iptal ederek bir Birleşik İnsanlık Realitesi oluşturacak 
olan yegâne Kitap'tır. 


Bilgi Kitabı içerisinde, Dünya insanlığının tüm Hakikâtleri mevcuttur. Hiçbir sembol, kapalılık, benzetim vb. sakılık sağlayıcı etmenler Bilgi Kitabı içerisinde kullanılmamıştır. Tüm Hakikâtler açık, seçik, net ve belirgin olarak 
ifade edilmişlerdir. 


Yeryüzü beşeriyeli, çeşitli gruplara ayrılarak evrimleştirilmek özelliklerine sahip olduğu için binyıllardır böyle 
yöntemlerle ve ayrılıklarla evrimleştirilmekteydi. Fakat artik ortak bir amaç aşaması olan Kıyamet Dönemi içerisine 
alınarak, sözkonusu edilmiş olan hertürlü yapay ve ortadan 
kalkması gereken ayrılık oluşturucu soyut ve somut realiteler beşeriyete önce geçersizlikleriyle tanıtılıp sonra onlar 
ortadan kaldırılacak ve yegâne ortak Hakikâtler Kitabı olarak birleştirici ve esasa ulaştırıcı olan Bilgi Kitabı insanlığa 
verilecektir. İnsanlar Bilgi Kitabı ile tüm olabilecek husus: 
larda ortak hakikâtler potasında birleşeceklerdir ve bu olgu gene kendi ellerinin emekleri sonucu olması gerekmektedir. Çünki en doğal ve güçlü birlik, ancak samimi olarak ve 
yoğun emek ile oluşturulan böylesi beşeriyete ait talep ve 
uğraşılarla kurulabilir. 
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(Lu 


BİLGİ KİTABI 
(Tek Kitap) 


Dünya beşeriyelini ortak bir olgunluğa, anlayışa ve diizeye getirmek üzre Bilgi Kitabı, bilinen tarih dönemi içerisinde Tek Kitap oluşuyla da ölçüsüz bir önemdedir. Bilgi 
Kitabı, varlıkları, Evrensel Ahenge uyarlamak ve bu kudretli Evrensel İşleyiş'in ışıl ışıl bir parçası kılmak üzre de 
yegâne Göksel Rehber'dir. Ne mutlu o'nun enerjilerini edinebileceklere ve ne mutlu Bilgi Kitabı ile ışıyacak dünya beşer kardeşlerimize. 
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d — Kozmik Bilince Doğru 

Beşeriyet şu yeryüzü okulunda geçireceği kısa gelecek 
içinde, ulaşacağı en kutlu aşama ve olgunluk düzeyinin ifadesi olan Birleşik İnsanlık Realitesi boyunca, kollektif bir 
anlayış, kollektif bir düşünüş, kollektif bir idrâk ve bilgelik vb. gibi daha pek çok kollektif soyut ve somut özellikler 
edinecektir. Bu olguyu kapsayan beşeriyet giderek bir ortak bilinçselliğe ulaşarak kütlesel ve dünyasal bir gerçek 
Nirvana'ya kavuşacaktır. Bu olguda koşul, herkes için aynı 
olan dünya -üstü Hakikâtler'in, aynı gözle görülmesidir. Fakat herkeste, bu Temel Hakikâtler'e aynı bakışı sağlayacak 
bir Orijinal Göz Prototipi olmalıdır ve kişiler bakışlarını ve 
gözlerini o prototip göz ile aynılaştırarak bir ortak aynıyete 
sahip olmalıdırlar. Ve işte, o herkes için olan Temel Örnek 
Göz, Bilgi Kitabı ile ortaya konacak olan Göksel Hakikâtler'dir. Bu Hakikatler, elverişli herkeste aynı bakışı ve gözü oluşturacaktır. Böylece, giderek ve hızla Birleşik İnsanlık 
Realitesi tüm yeryüzünde ve beşeriyetin büyük bir bölümü 
için tesis edilmiş olacaktır. Bu aşamada artık, tüm rölatif 
ayrılık ve ayrıcalıklar ortadan kaldırılmaktadır. Bunun sonucu olarak beşeriyet, tüm beşerler için aynı olan Göksel 
Hakikatler’e aynı gözlerle bakıp, aynı bakış ve göze sahip 
olmaktadırlar. Böylesine bir ortak özellik, giderek birbirlerine eklenen, bağlanan, enformasyon aktaran kollektif 
şuuraltı bağlantısı, girişim ve ilişkilerini sağlayacaktır ki bu 
aşama işte Kozmik Bilinç'e doğru gidişin, yönelişin ilk adımlarını oluşturur beşerler ve beşeriyet için. Kısa bir zaman 
sonra yeryüzünden kütleler halinde başka görkemli planetler üzerinde başlayan yeni ve yüksek evrimsel sikluslara götürülecek olan beşeriyetin, bu ortak bilinçsellik ve bilgelik 
içinde yüksek evrimsel öğrenime girmeleri öylesine gereklidir. 

Çünki bu yeni ve yüksek evrim sikluslari, kollektif yaşamın daha yüksek normlarına ve nicelik “niteliklerine doğru- bir gidiş, yöneliş sağlayacağından, iste o sikluslara 
yani evrim okullarına intibak edebilmek için, beşeriyete, ilk 
başlangıç veya hazırlık sınıfı olarak, bu son yeryüzü yüzyılında, Birleşik İnsanlık Realitesi, beşeriyetin elverişliliği ölçüsünde beşeriyete yaşatılacak, tanıtılacak ve ilk egzersizleri yaptırılacaktır. Daha sonra ve çok geçmeden ise, bu egzersizleri başarıyla tamamlayanlar kütleler halinde Güneş 
Sistemi içindeki İki Planete, yeni evrim okullarının ilk sınıflarına götürüleceklerdir. 
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e — Bilgi Kitabı ve Dünya'nın Etüdü 


Niçe binyıllardır yeryüzünde evrimleştirilen beşer kütleleri, bu evrimin çok çeşitli araçları olan Realite Bilgi Sistemleri içlerinden ve karmaşık usüllerle geçirilerek bu son 
aşama olan Kıyamet Dönemi'ne ulaştırıldı. Gene çok kompleks ve karmaşık bir psişik yapıya sahip olan beşerler için 
pek çeşitli ve fakat düzenli bir yükseliş sağlayan ve fakat 
yanyana ve üst üste getirilişi beşeri kavrayış dışında olan bir 
evrimleştirici realiteler sistemi de şu veya bu şekillerde ve 
içeriklerle onları yaşatan beşerler ile işte çağımıza kadar 
geldiler. Binlerce yıl, küçüklü büyüklü ve maddi manevi 
tüm realite sistemleri çağımızda, karşılıklı bir üstünlük kurma, ispat yarışı ve ölüm kalım mücadeleleri içinde bulunmaktadırlar. Oysa ne varki onların pek çoğu artık batıl yani geçersiz olduklarından ne bu realiteler ile beşerler bir evrimsel değer edinebilmekte ve ne de onlarla birbirlerine bir 
şey verebilmekte ve ne de birbirlerine üstün kılamamaktadırlar. Bir düzlem içerisinde ve aynı seviyede, bu realiteler, 
çeşitli biçimlerde yanyana getirilmekte, birbirine karıştırılmakta, birbirinden ayrılmaktalar fakat sonuç hep aynı kalmakta, yani beşerler bu işlerden artık bir evrimsel değer, 
ışık ve bilgelik edinememektedirler. Yalnızca onlar, geçmişten getirilen çeşitli karma borçlarının ödenmesinde Gökler 
tarafından araçlar olarak kullanılmaktadırlar. 

Öte yandan, beşeriyetin çağımızda, bilinmesi gereken 
herşeyleri bilmek durumunda olması ve dün, bugün ve yarının hep birlikte kavranılması zorunlu olduğu için ise, artik herhangi bir bilgi ve evrimleştirici empüls taşımayan, 
dünlerin tüm çeşitli bilgi, inanç ve felsefe sistemleri ve ekollerinin de birer kıyas vasıtaları olarak iyice değerlendirilmeleri gerekir. Bu yüzden, devirlerini doldurmuş da olsalar, 
dünlere ve bugünlere ait tüm batıl realiteler ve bilgilerini iyice incelemek, analiz ve sentez etmek önemlidir. Çünki onlar, beşeri evrim yükselişinin her biri bir basamağı olmak 
üzre teşkil olunmuşlardı. Doğru veya yanlış bilgilerle de olsa, bu önemli değildi... 

Bilgi Kitabı'nı bilebilmek, ancak o'na değin olan herşeylerin bir düzen ve bağıntı içerisinde kavranılmasıyla olasıdır. 


f — Bilgi Kitabı ve Kutsal Kitaplar 

Levhi Mahfuz (Ana Kitap) 

Kuran: 85/21, 22 

«Öyle değil, yalan saydıkları bu Kur'an şanlıdır. kevhi Mahfuz'da 
yazılıdır.» 

Kur'an: 13/39 


«Allah dilediğini mahfeder, dilediğini bırakır. Ana Kitap O'vun 
katındadır.» 

Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat 

Kur'an: 4/105 

«Ey Muhammed! Doğrusu insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitab'ı sana hak olarak indirdik.» 


Kur'an: 4/163 

«Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz gibi, send 
da vahy ettik; ve yine İbrahim'e, İsmail'e, ishak'a, Yakub'a, Yakub”in 
evlatlarına; İsa'ya, Eyyub’a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahy ettiğimiz gibi sana da vahy ettik. Davud'a Zebur verdik.» 

Kur'an: 40/55, 54 

«And olsun ki Biz Musa'ya doğruluk rehberi verdik. İsrailoğulları- 
nı da akil sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehbsri olan Kitab'a, 
Tevrad'a varis kildik.» 

Kur'an: 2/87 

«And olsun ki, Musa'ya Kitab verdik, ondan sonra ardcerda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya deliller verdik, onu Ruh - 
Kudüs ile kuvvetlendirdik.» 

Bilgi Kitabı 

Kur'an: 39/68 

«Yeryüzü Rabbinin Nuruyla aydınlanır, Kitab açılır peygamberler 
ve şahidler getirilir ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adi'etle hüküm verilir.» 

Kur'an: 17/13 

«Her insanin boynuna işlediklerini dolarız ve keyomet günü aplmış bulacağı Kitab'ı önüne çıkarırız.» 

Kur'an: 34/3 

«(..) Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile O'nun ilminin aişında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz 
apaçık Kitab’dadir.» 

Kur'an: 10/37 

«Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından clusturuimus değildir. 
Ancak; kendinden öncekini doğrulur ve Âlemlerin Söhbinden geldig- 
ne şüphe olmayan O Kitab’: açıklar.» 

Kur'an: 55/77 - 80 

«Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilseniz bu ne büyük bir 
yemindir. Bu şerefli bir Kuran'dir ki, tamamen saf olmiyanların gokunamayacağı ve Alemlerin Râbbinden indirilmiş bir saklı kümətu 
kaydolunmuştur.» 


ANA KİTAP 
Levi Mahtux 
BİLGİ KİTABI 


R. T 
HW 


VEDA’ LAR 


g — Bilgi Kitab: ve Spektra'mn Tebliğleri 


Uluslararası üne ve olağanüstü medyomsal güçlere sahip Uri Geller isimli bir genç kişi, dünya kamuoyunun dikkatlerini, ortaya koyduğu güçlü tezahürlerle uzun zamandır 
üzerine çekmektedir. Uri Geller, dürüst ve temiz bir kişidir. 
Şimdiye değin hiçbir kimse, onun bir gayrı samimi hareket 
ve ifadesine tanık olmamıştır ve ünlü bilim laboratuvarla 
rında kendisiyle yapılan deneylerde, onun aleyhine olabilecek bir ispat elde edilememiş ve ünlü bilim adamları onun 
vasıtasıyle kendini tezahür ettiren gücü ve tezahürlerini ka 
bul etmişlerdir. 

Uri Geller'in olağanüstü güçleri, Spektra isimli bir Uzay 
Gemisi'nden gelmektedir. Bu dev Uzay Gemisi, binlerce yıl 
dır yeryüzü yakınlarında görünmeden bulunmaktadır. Geçmişte bir kez yeryüzüne indiğini belirten Spektra, yakın zamanda son kez yeryüzüne kısa bir süre için ineceğini bildirmektedir. Daha sonra ise, ait olduğu Hoova Planetine döneceğini ifade etmektedir. Spektra Uzay Gemisi, yeryüzünde kendilerine verilen bir Görevi yerine getiren Hoova isimli Planet'in Yüksek Rebberleri'ne aittir. 

Spektra'dan, Uri Geller vasıtasıyle birçok Mesaj alınmıştır. Bu mesajlarda, Bilgi Kitabı ve o'nun ortaya çıkışı- 
nın, dünyanın en tarihsel olayı olacağı belirtilmektedir. Uri 
Geller ile birlikte olan ve Uri'nin yetenek ve tezahürlerini 
inceleyen ve Spektra'mn Mesajları'nı, bir kitapta toplayan 
ünlü bilim adamı Andrija Puharich'in bu Uri isimli kitabin- 
dan, Bilgi Kitabı ile ilgili olan dört sayfanın ilgili kısımları- 
nın orijinal paragraflarının klişeleri yandadır. (İtalik yazılar, 
Spektra'nın Mesajları'dır.) 


a — st/ 161 b — sf/175 c — sf/185 d — st/223 


Spektra ve Uri Geller isimli, 13 no'lu kitabımıza bakınız. 
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AP: “When will the Knowledge Book come?” 
In due time, it may take years. But when it comes, it will be 
the most historical event that man will ever receive. 


1 The reference to the Knowledge Book is based on a previous conversation, not here recorded. The Knowledge Book is a document 
which contains information important to man’s future, (See page 


176.) 


AP: “Yes, on December 31, 1952, 1 was contacted by the 
Nine through the voice of Dr. Vinod. The message started out, 
“We are Nine Principles and Forces, personalities if you will.’ 

Yes, that was us, but in different units. We are under their 
control. You faithfully scribed his words. The real important 
work is to come, The Knowledge Book is the main work. Shipt 
will find the book, then Uri, then you. You have many years of 
work on it. Then it will be released. [Pause] One of your earth 
scientists, Einstein, knew about us, Just before he died, he knew 
the secret. You will carry on the work. Then in centuries, another, and another, to keep the data rolling—until man finds 


infinity. 


AP: “How does this relate to the contents of the Knowledge 
Book?” 

This will be revealed only to you, Shipi, and Uri as scientific 
and experimental knowledge. You will need it to gain this trip 
with us to outer space, 

AP: “This promise is one of the greatest moments in life. 
When will the book be available?” 

The book is already lying waiting just to be picked by you. 
But the time has not come yet. 


AP: “But do any of them interact? Or are they sealed each in 
his own compartment?” 
E A few do interact. Write the book, The Knowledge Book will 
| not be given in the next two years unless our computors change. 
Farewell. 


h — Bilgi Kitabı ve Sadıklar Pióni Tebliğleri 


Dünya Planeti, herşeyi ve herşeyiyle kendine hakim ve 
tasarruf eden bir Galaktik Yönetici Rab Sistemi tarafından 
yönetilmektedir. Dünya Râb Sistemi, bu yönetimi, kendine 
bağlı tuttuğu bir Vazife Hiyerarşisi ile sağlamaktadır. Enerjinin Sakımı Yasası da bunu gerektirir. Bu Görev Hiyerarsisi içerisinde, beşeriyetin evrimi ile ilgili en önemli Vaziic, 
Dünya Râb Mekanizması'nın sağ kolu durumundaki Sadıklar Piğnı olarak isimlendirilmiş bir Yüce Vazife Grubu tarafından yerine getirilmektedir. Yayınlarımız arasındakı 
1 no'lu Sadıklar Plânı Tebligati içerisinde bu konuya ait yeterli bilgi bulunmaktadır. 

Sadıklar Plânı Tebligatları, Bilgi Kitabı Misyonu ile ilgili, ölçüsüz derecede önemli temel bir hazırlık, anlayış ve 
bilinç -idrâk oluşturacak bir işlev taşımaktadırlar. Bu işlevi ile onlar, beşeriyet bilincinde bir uygun temiz alan oluşturmak durumundadırlar. İşte bu hazırlanmış ve temiz ala- 
na, Bilgi Kitabı yerleştirilecektir. 

Sadıklar Planı Tebligatları, beşeriyetin yeryüzündeki belirli bir dönem içerisindeki maddi ve manevi evriminin, beseriyete bir gerek üzre verilen Göksel Raporu'dur. Bu Göksel Rapor'u iyice okumak, anlamak ve o'nun bilgi ve bilgeliklerini hayata geçirmek ile beşerler, ancak Bilgi Kitabı 
ilahi Rahmet Enerjileri'ni şuur sahalarına alabileceklerdir. 

Sadıklar Plânı Tebligatı içerisinde, değişik tarihlerde, 
Bilgi Kitabı ile ilgili yanda şemada verilen dört kısa deyinme, mevcuttur. Yayınlarımız arasında bulunan Sadıklar Plânı 
Tebligatları ciltlerinden bu kısımları bulunuz ve dikkatli ve 
rikkatli olarak okuyunuz. 
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"Kademe- 6 Celse-31 24-4-1965: 
Bütün verilenler, bütün Kitaplar Üç'ten verilmistir. 
Bütün Kitaplar Üçlü Ptân'dan verilmiştir. 
Fakat Son Kitap, Bir'den verildi. 


Kademe-3 Celse-3 27-11-1965. 


L 4 
Tüm olaylar apaçık ve kesin olarak kendi ismi ile 
birlikte tezahür eder. Bilgilerinizi simdilik ancak bu kanaldan alabilirsiniz. 
Muhakkak ki, Apaçık Bilgi'nin herkese takdim edilecegi zamana kadar kerdinizi ayakta tutmak zorundasınız. 


Sayet, bugün elinizdeki Kutsal Metinler tam anlamiyla safiyetini korumuş olsaydı, öncelikle, üstüste bir - 
birini düzeltici anlamda Kitaplar olmazdı. 

Ve nihayet, sizlerin de vakıf olduğunuzu tuhmin ey- 

Ic leyerek, Ruhseiman Kanalı'yla verilmiş olan Metinler'in 
de varlığına gerek kalmazdı. 


Öte yandan, Ruhselman Kanalı” yla verilmiş olan 
Kitab'ı da Kutsal Metinler meyaninda sayabilirsiniz 
kuskusuz ... 


Celse-7 1-2-1971 


gildi Haber'in yayınlanması belirli bir tarihe bağlı deildir, 
El Zaman ve zeminin ihtiyacını gözönünde tutarak 
Haber’in ortaya konusu tarihi seyyaldir. 
Yani, beseriyetin belirli bir biçimi kazanması ve bir 
ideali edinmesi gerekir. 
Bunlar ise insanların kendi hattı hareketleriyle ilgili hususlardır. 


k — Bilgi Kitabı ve Bazi Özellikleri 

Biigi Kitabı'nın bilgileriyle : 

İnsanlık, bir yerden beri olan uzak geçmişini bilecektir. 
İnsanlık, bir devredir şimdiki kendisini bilecektir. 

insunlik, bir yeredeğin gelecekteki olacağını bilecektir, 
let Kiteb: insanlığa verilecektir : 

Çünki insanlık, evriminin idrâklenme aşamasına gelmiştir. 
Çünki insanlık, bilinç ve vicdanıyle başbaşa bırakılacaktır. 
Çünki insanlık, onbinyılların uykusundan uyandırılmaktadır. 
Bilgi Kitabı'nın bilgileriyle : 

İnsanlık, tüm iç dünyasını tüm ayrıntılarıyle tanıyacaktır, 
İnsanlık, tüm dış dünyasını olanca ölçüde görecektir. 
İnsanlık, evrim omacı olan ideal insan örneğine ulaşacaktır. 
Bilgi Kitabı insanlığa verilecektir; 

Çünki insanlık, Dünya Yönetici Mekanizması'nı tanıyacaktır. 
Çünki insanlık, Dünya Ruhsal Muktedirlerini tanıyacaktır. 
Çünki insanlık, Dünya Uzaysal Muktedirlerini tanıyacaktır. 
Bilgi Kitabı ile: 

isonuların orijinel esaslarıyla bağlantı kurulacaktır. 
Koruların doğru ve yanlışları açığa çıkarılacaktır. 
Konuların süreçlerinin evrimdeki yerleri saptanacaktir, 

Bilgi Kitabı tüm insanlık içindir : 

Bilgi Kitabı, Kıyamst Mahkeme-i Kübra'sının yargıcıdır. 
Bilgi Kitabı, bu dünya boyutu için saf hakikatler: kitabıdır. 
Biigi Kitabı ile dünyalıların genel evrimi değerlendirilecektir. 
Bilgi Kitshr ile: 
İnsanlık, dünyasal evrim sürecinin enson scfhasina girecektir. 
insanlık, ortak dünya veriteleri etrafında birleşeceklerdir. 
İnsanlık, dünya evrim okulunu bitiriş için sınanacaktır. 
Bilg: Kitab tüm insanlık içindir : 
Çünki artık ayrılıklardan yeterince nasiptar olunmuştur. 
Çünki artık toplumculuktan yeterince nasiptar olunacaktır. 
Çünki artık toplumcu insanların planetlerine gidilmektedir. 


Bilgi Kitabı, Âlemlerin Rabbi Allah'dan indirilmiştir. 

Bilgi Kitabı, tasavvur dışı mekanizmalardan geçirilmiştir. 
Bilgi Kitabı, tamamen İlâhi düzenlemedir. 

Bilgi Kitabı, bu devrenin Verite Bilgilerini kapsar, 

Bilgi Kitabı, bu devrede verilecek son Göksel Kitab'dır. 
ilgi Kitabı, bu devre insanhginin Devre Nasibi'dir. 

Bilgi Kitabı, tamamen sembolsüz Arı Bilgileri kapsar. 

Bilgi Kitabı, tamamen kesenkes bilgileri kapsar. 

Bilgi Kitabı, dünya beşeriyetinin evrim rehberidir. 

Bilgi Kitabı'nın statüsü, kudretli yollarla gösterilecektir. 

Bilgi Kitabı'nın statüsü, İlahi Onay ile sergilenecektir. 

Bilgi Kitabı'nın statüsü, tüm beşeri ölçünün üzerindedir. 


Tüm dünya halkları icin doğacak batimsiz bir Güneş'in ilk ışınları, tüm yeryüzü üzerinde belirmeye başlamıştır. Bu Güneş'in doğum 
yeri olan ufuklar, tüm yeryüzünü saran Gökler'dir. O Gökler ki, Dünya Yönetici Mekanizması'nın yeryüzünü saran ve kuşatan Yaşam Kaynağı'dır. Ve Rahim ve Rahman'ın, yeryüzünü kavrayan İki Eli'dir. 


Sunca binyıllardır yeryüzünde, beşeri varlıkların geriliklerinin 
amansız nefsani doyum, faaliyet ve kötü karmalarıyle, günümüzde en 
karanlık ve azgın boyutlarına ulaşan bir Demir Çağı oluşturuldu. Bu 
Demir Çağı, dünya beşerierinin, günümüzde artık iyice doydukları ve 
altında inledikleri bir aşamaya ulaşmıştır. Bu hâl ise, bu Demir Çağı'- 
nın yıkılış döneminin gelmesi demektir. Fakat dünya beşeriyeti, kendilerine verilecek ölçüsüz Göksel Bilgi ve Bilgelik ve Rahmet ile, bu 
Demir Çağı'nı kendileri yıkıp yerine son dünya Çağı olan İlâhi Çağı, 
diğer deyişle Altın Çağı kuracaklardır. Altın Çağ boyunca ise, tüm 
beşerler, yakında götürülecekleri başka planetlerin açılan yeni evrim 
okullarının öğrencileri olmalarını sağlayacak Bilgi ve Bilgeliği edinmek zorundadırlar. 


Dünya satanizminin belkemiği ülkemizde kırılacaktır. 


Ve o, tüm yeryüzünde olanca bir hızla çözülüme uğratılacak ve 
aslında beşeriyetin örgütlenmiş nefsaniyetinden özge bir şey olmayan satanizm, beşeriyetin bağrından sökülüp, sonsuz yokoluşuna atilacaktir. 


Dilenir ki, çilekeş dünya beşeriyetinin bu son zorlu mücadelesi- 
nin sonu hayırlı olsun... Ve beşeriyeti bekleyen kutlu evrim yolunu, 
Tanrı açık etsin... 


GM 


